Voorwoord

Voor u ligt het eerste jaarboekje van de Heemkundekring Stad en Lande
van Tholen.

Hiermee wordt een oude traditie voortgezet van de heemkundekringen
in Nederland, voorshands op een bescheiden wijze. Doelstelling van de
jaarboekjes is steeds geweest een nadere beschouwing te geven over één
of meer heemkundige onderwerpen. Een illustratief voorbeeld van deze
traditie is het boekje “Eenige bijzonderheden omtrent het voormalige
dorp Schaakerloo gelegen in den polder van dien naam bij Tholen, door
A. Geluk, Jaz., landbouwer, wonende onder Tholen en uitgegeven door
de Vereeniging "Hierdoor tot Hoger” in 1848. Steeds zijn er inwoners
van Tholen geweest die zich belangeloos hebben ingespannen om het
cultuurhistorisch erfgoed onder de aandacht te brengen van een breder
publiek. A. Hollestelle heeft een zeer belangrijke rol in dit kader
gespeeld. In zijn boek Geschied- en waterstaatkundige beschrijving van
de waterschappen en polders van Tholen, uitgegeven in 1904 doet hij de
volgende uitspraak.

“Waarlijk het tegenwoordige geslacht, dat onze polders bewoont, doch
overigens een minder duidelijk begrip heeft van hetgeen zij eertijds
waren, kan zich niet verbeelden welk een ommekeer van zaken ook in
deze heeft plaats gehad. Het is daarom dat de gesteldheid uit die lang
vervlogen tijden ook met de meeste zorg is nagespoord. Zij levert voor
de kennis der aan zee gelegen gronden ook alsnog eenig voordeel op, en
niets wakkert de liefde tot het erf onzer vaderen zozeer aan, als een
duidelijk inzicht in hetgeen wat in de loop der tijden daaraan, zoo

door de natuur, als door den menschelijke arbeid is gewrocht”.
Daarnaast zijn er velen in de afgelopen decennia, die ieder op zijn eigen
wijze, hebben bijgedragen, door middel van uitgebreide publicaties
danwel beperkte studies, aan het levend houden van de historie van het
eiland Tholen in al haar facetten.

Hopelijk dat dit eerste jaarboekje van de heemkundekring Stad en
Lande van Tholen een zinvolle bijdrage zal zijn in dit kader.

De oud-voorzitter, -

R. Wielinga.



