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‘Een Moeder was Zij voor Haar Dochter,
Een Moeder was Zij voor ons land’

De woorden uit de titel, gedicht door onderwijzer Cornelis Kabbedijk,
klonken op dinsdag 4 augustus 1908 in Sint-Annaland. Het dorp vierde
uitbundig de vijftigste verjaardag van koningin-moeder Emma en het
tweede lustrum op de troon van haar dochter koningin Wilhelmina.
Handgeschreven cahiers met de liedteksten voor dat feest zijn op
verschillende plaatsen bewaard gebleven. En in het archief van de
voormalige gemeente Sint-Annaland trof ik de stukken aan van het
feestcomité van weleer. Een feest voor de schoolkinderen, volksspelen
en het schenken van gaven aan de armen waren de ingrediénten voor het
oranjefeest bijna een eeuw geleden.

Adelheid Emma Wilhelmina Theresia, geboren prinses van Waldeck en
Pyrmont, werd in 1879 de tweede vrouw van koning Willem III. Van
enkele dagen voor de dood van haar gemaal (23 november 1890) tot de
achttiende verjaardag van haar dochter (31 augustus 1898) trad koningin
Emma op als regentes over het koninkrijk. In die periode deed ze onder
meer veel om het imago van het Oranjehuis bij het volk te verbeteren.
Koningin Emma was op 2 augustus 1858 geboren in het Duitse Arolsen
(in de buurt van Kassel). Haar verjaardag viel in 1908 op een zondag,
een reden om in Sint-Annaland de festiviteiten naar dinsdag te
verplaatsen.

Op 9 juli van dat jaar was in de dorpsschool bij de kerk een vergadering
belegd op initiatief van waterbouwkundige W.A. Dormaar, A.C.
Polderman, rechtenkandidaat J.J. Polderman, brievengaarder P.J. Koene
en onderwijzer P. de Hullu. Hun plan voor een dorpsfeest werd door de
aanwezige inwoners uitvoerbaar geacht. Omdat de invulling afhankelijk
zou zijn van het beschikbare geld, werd besloten om huis aan huis te
collecteren. Op de avond zelf werd al 58 gulden toegezegd. Aan giften,
variérend van een dubbeltje tot een tientje, is door de commissie —
geholpen door zes dames — uiteindelijk 232,70 gulden (dat is 105,59
euro) ingezameld. De bewaard gebleven intekenlijst vermeldt 363
namen van inwoners. In drie volgende vergaderingen werkte de
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commissie — de initiatiefnemers, aangevuld met A. Goedegebuure en
Chr. van "t Hof — de plannen uit. Een schoolfeest, bedeling van de armen,
kinderoptocht, zang- en muziekuitvoeringen waren de onderdelen.
Omdat de animo voor volksspelen onvoldoende bleek, kwam daar een
fietswedstrijd voor in de plaats.

De weken voorafgaand aan 4 augustus waren tal van inwoners druk met
de voorbereidingen in de weer. Van in Bergen op Zoom besteld groen
werden guirlandes gemaakt, versierd met door een groepje dames
gemaakte rozen. Antje Goedegebuure stelde hiervoor haar schuur
beschikbaar. Timmerman A. Soeters bouwde in de Langestraat (zo
heette de Voorstraat toen nog) een muziektent, waarvoor aannemer Joh.
Elenbaas en een aantal dijkwerkers planken en palen schonken.
Mejuffrouw T. Bruijnzeel en de heer W. Bruijnzeel — beiden uit
Rotterdam — en onderwijzer Kabbedijk schonken de prijzen voor de
kinderspelen. Kabbedijk was ook degene die de zangoefening en alles
wat daar bij hoorde voor zijn rekening nam.

Onderwijzer C. Kabbedijk.

Cornelis Kabbedijk was 13 juni 1877 geboren in Numansdorp in de
Hoekse Waard. Zijn vader was daar organist (hij herdacht in september
1916 zijn gouden jubileum als zodanig bij de hervormde gemeente).
Cornelis woonde van februari 1898 tot juni 1903 in Diemen bij
Amsterdam, waar hij als onderwijzer werkte. Hij verhuisde naar de
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akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer. Een maand later
solliciteerde hij in Sint-Annaland, een stuk dichter bij zijn
geboortegrond. Het hoofd van de Diemer school stuurde positieve
informatie over Kabbedijk richting het Thoolse dorp: ‘Genoemde heer is
een goed onderwijzer, die wel met ambitie werkzaam is. De resultaten
van zijn onderwijs zijn goed. Orde en tucht handhaaft hif door een kalm
optreden. Tegenover mij is hij steeds voorkomend geweest en ook zijn
omgang met de overige collega’s is vriendschappelijk. Op- en
aanmerkingen neemt hif ter harte. Of hij de achting van de ouders zijner
leerlingen geniet, weet ik niet. Ik zelf ben pas sedert 6 maanden hoofd
dezer school. Zijn leerlingen mogen hem over 't algemeen wel lijden. Op
zijn gedrag buiten de school valt stellig niets aan te merken’. Het Sint-
Annalandse schoolhoofd J.W. Slager speelde deze informatie door aan
het gemeentebestuur, en voegde er als enigst minpunt aan toe dat de
sollicitant niet de akte had voor ‘Vrije en Orde oefeningen der
gymnastiek’.De gemeenteraad van Sint-Annaland benoemde Cornelis
Kabbedijk op 22 december 1903 met algemene stemmen. Ze verkoos
hem uit twee sollicitanten en kende hem een jaarsalaris toe van 800
gulden (363 euro), wat 50 gulden meer was dan wettelijk bepaald.
Kabbedijk nam zijn benoeming aan en zou 1 maart 1904 op de openbare
lagere school aan de slag gaan. Dertien maanden later vroeg de man
alweer ontslag, in verband met zijn benoeming als eerste onderwijzer
aan de openbare lagere school in Oud-Beijerland. Het werd hem met
ingang van 1 juni 1905 verleend.

Maar het beviel Kabbedijk kennelijk niet in zijn nieuwe baan, want
begin juli 1905 solliciteerde hij opnieuw in Sint-Annaland. Daar zaten
ze omhoog doordat twee eerdere kandidaten voor de vacature hun
benoeming niet hadden aangenomen. °....dat sollicitanten weerhotden
worden zich aan te melden door het afgelegene onzer gemeente, het
ontbreken van een geschikte woning voor een gehuwd onderwijzer en
het gemis aan keuze van een gewenscht kosthuis’, gaf schoolhoofd
Slager in een brief aan de gemeente als verklaring voor het moeizaam
vervullen van de vacature. Van hem komen we ook meer te weten over
Kabbedijk tijdens diens eerste verblijf in Sint-Annaland. De toen 27-
jarige onderwijzer ging elk weekend op de fiets naar zijn ouders in
Numansdorp. Op vrijdagmiddag vertrok hij, het zij over Stavenisse of
Anna-Jacobapolder, hetzij over Willemstad. Zondagavond of
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maandagmorgen kwam Kabbedijk dan weer terug. Slager had zijn
bedenkingen: ‘Mij dunkt dat zulke wekelijksche fietstochten in elke
weersgesteldheid niet gunstig voor de gezondheid des lichaams kunnen
zifn'". Het gestel van de onderwijzer was niet al te sterk, borst en keel
hadden hem al nu en dan belet om zangonderwijs te geven.

Over de onderwijskundige kwaliteiten was Slager te spreken: ‘De heer
Kabbedijk toonde zich hier een onderwijzer, aan wien het onderwijs in
de zesde en de zevende klasse wel kan toevertrouwd worden en zijn
leerlingen schijnen nog al van hem te houden. Op zijn gedrag vielen
geen aanmerkingen’. Toch bezorgden in Oud-Beijerland de jongens in
de zesde klas hem last en wilde hij daar liever de vierde klas, schreef het
schoolhoofd. Het leidde kennelijk tot de tweede sollicitatie in Sint-
Annaland. Ook de hoofdonderwijzer uit het Zuid-Hollandse dorp was
over Kabbedijk te spreken: ‘Hij is een goed mensch en een geschikte
onderwijzer.’ Net als zijn vader was hij inmiddels organist geworden, in
de kerk in Zuid-Beijerland.

Hoe het ook zij, Kabbedijk kwam terug naar Sint-Annaland. De
gemeenteraad, blij dat de vacature vervuld kon worden, benoemde hem
eind juli met algemene stemmen en hij kwam op 1 oktober 1905 in de
Langestraat wonen. Bijna 15 jaar bleef Kabbedijk onderwijzer in het
dorp. Hij trouwde er in 1914 met Helena Philippina van Gorsel, op 1
januari 1885 in Oud-Vossemeer geboren en sinds 1903 onderwijzeres
aan de school in Sint-Annaland (haar opleiding kreeg ze aan de
Rijksnormaalschool in Tholen). Onderwijzeressen mochten in die tijd
niet getrouwd zijn, dus vroeg en kreeg ze per 1 oktober 1914 eervol
ontslag. Het paar ging in de Dorpsweg wonen en vertrok zes jaar later
naar Numansdorp. In zijn geboortedorp was Cornelis Kabbedijk per 1
april 1920 benoemd als onderwijzer aan de eerste openbare school. Hij
overleed op 1 december 1944 — de hongerwinter — in Mijnsheerenland.
Zijn weduwe stierf op 19 oktober 1950 in Numansdorp.

Terug naar de zomer van 1908 en het feest in Sint-Annaland. De school
in het dorp telde op dat moment 358 leerlingen, en naast het hoofd dhr.
Slager werkten er twee onderwijzeressen en vijf onderwijzers.
Kabbedijk bereidde met hen een zanguitvoering voor. Dertien liederen
werden er gedurende de dag gezongen, ze zijn gebundeld in het cahier
dat de onderwijzer speciaal voor elke leerling maakte. Zelf schreef hij
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‘Aan de Moeder-koningin’, als ook de melodie voor ‘Aan de koningin’
dat de 14-jarige leerling C. Hage Qzn. dichtte. Tenslotte schreef ook de
dirigent van Accelerando — tevens onderwijzer — L.J. Soeters twee
teksten: ‘Op de Koninginne-feesten’ en ‘Liedje op den Prins’.

De geschreven en met fraaie tekeningen versierde bladen werden met de
hectograaf vermenigvuldigd. Dat was een pers om afdrukken te maken
van met speciale inkt geschreven stukken. Daarbij werd Kabbedijk
geholpen door Abram, de 16-jarige zoon van horlogemaker Nicolaas
Bruijnzeel. Het was een werkje dat oplettendheid en zorg vereiste, blijkt
uit het voorwoord dat de onderwijzer in het cahier schreef.

¢ BN e 8

De optocht bracht in de Voorstraat een enorme drukte teweeg.

De dag begon om kwart voor negen bij het gemeentehuis, waar 48 arme
inwoners twee krentenbroden van een kilo en vier tot tien eieren kregen.
In totaal werden 270 eieren en 84 kilo krentenbrood verstrekt. Dit was
betaald door de gemeente en het Wees- en Armbestuur, die daarvoor
35,695 gulden beschikbaar stelden.

Op school speelden de klassen beurtelings spelletjes. Ook werden de
kinderen onthaald op krentenbrood en melk. Vijftien dames namen de
bediening voor hun rekening. Naast het comité kwam de gemeenteraad.
een kijkje nemen bij de festiviteiten, waar zo’n 500 kinderen aan
meededen (kennelijk dus ook de kleintjes die nog niet naar school
gingen). De komst van Accelerando sloot het schoolfeest tegen de
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middag af. Vanaf de muziektent in de Langestraat hield vice-voorzitter
A.C. Polderman een toespraakje (de voorzitter van de commissie was
door werk verhinderd), waarna de fanfare enkele nummers speelde.
Voorafgegaan door Accelerando en het comité liep de schooljeugd ’s
middags in optocht door het dorp. [edereen was versierd met oranje en
velen droegen vlaggen of vaandels mee. Van de school ging de stoet via
de Langestraat over de Kaai naar de Hoenderweg, door de Nieuwstraat,
Ring en Achterweg, onderlangs de Molendijk, over de Molendijk, via de
Kaai en de Langestraat terug naar school. Onderweg werd gestopt bij de
woningen van hoofdonderwijzer Slager en van burgemeester A.J
Bierens, om deze heren toe te zingen. Op het schoolplein gaven de
kinderen een zanguitvoering. In de school kreeg iedereen melk, een
taartje en een stuk chocolade. Ook werden de prijzen uitgereikt van de
spelletjes van ’s morgens.

Door de enorme toeloop besloot de commissie om de fietswedstrijd niet
op straat te houden, maar op het afgesloten schoolplein. Er waren 17
deelnemers, die allen meededen aan het ringrijden waarvoor tien prijzen
beschikbaar waren. Daarna moesten de 7 jongeren door een dubbele rij
turven rijden en er zo weinig mogelijk omgooien. Ieder van hen kreeg
een prijsje. De tien ouderen moesten een pijp tabak opsteken en die al
rijdend brandend zien te houden. Wie dat het snelst deed, was winnaar
en er waren vijf prijzen. De namen wvan de winnaars zijn niet
overgeleverd.

’s Avonds gaf Accelerando — dat voor de medewerking aan deze dag 30
gulden (13,61 euro) kreeg — een muziekuitvoering van een uur. Het
branden van teertonnen sloot het programma af. Maar het bleef tot laat
in de avond ongewoon en gezellig druk. Mede door het goede weer was
er veel belangstelling uit andere dorpen, meldt het bewaard gebleven
verslag.

De commissie had ’s morgens namens de gemeente een ‘telegram van
hulde’ aan de koningin-moeder gestuurd. ’s Avonds al kon voorzitter
Dormaar de reactie voorlezen: Hare Majesteit de Koningin Moeder
draagt mij op u en allen namens wie telegram werd verzonden dank te
zeggen voor gelukwensch. Kamerheer van dienst Stirum.

Eind augustus deed penningmeester J.J. Polderman rekening en
verantwoording in een vergadering van de commissie. Hij meldde
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268,395 gulden aan inkomsten en 260,235 gulden aan uitgaven, dus een
batig saldo van 8,16 gulden (3,70 euro). Ook op dat gebied was het

oranjefeest dus succesvol verlopen.

Eén smet was er trouwens wel op de dag, want ’s middags brak er brand
uit. Een houten loods van landbouwer Joh. Goedegebuure vatte door
onbekende oorzaak vlam. Door de spoedig aanwezige hulp kon het vuur
snel geblust worden. Bijzonderheden over de brand zijn niet bekend. In
de Ierseksche en Thoolsche Courant is er wél over bericht, maar de

betreffende pagina’s zijn beschadigd.

” : .. Ol.wu CLL: .J{;mi wgi- T . .:. :

Een illustratie uit het door Kabbedijk gemaakte boekje.
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Ik besluit dit artikel met het door onderwijzer Kabbedijk gedichte lied:
Aan de Moeder-koningin

Pas ben ‘k uit de veeren gekropen
Of reeds hangt de vlag uit ons raam.
Ter eer van de Lands moeder Emma
Een eeresaluut voor dien Naam.

Roept luid een hoezee voor die Vrouwe!
Fier klink’ thans op ’t land en uit 't want:
Een Moeder was Zij voor Haar Dochter,

Een Moeder was Zij voor ons land.

Sta pal dan voor Haar en Haar Dochter
Te hoog wordt zij nimmer geacht.
Joech hei! Leve Lands moeder Emma
Eer Haar om hetgeen Zij volbracht!
Roept luid een hoezee voor die Vrouwe!
Fier klink’ thans op ’t land en uit "t want:
Een Moeder was Zij voor Haar Dochter,
Een Moeder was Zij voor ons land.

Bronnen:

Archief gemeente Sint-Annaland: nrs. 39, 40 en 41 (notulen gemeenteraad); nrs. 198
en 202 (ingekomen stukken); nr. 755 (verslag van de toestand der gemeente); nrs.
1375 en 1376 (stukken feestcomite).

Bevolkingsregisters en registers van de burgerlijke stand van Sint-Annaland.
[erseksche en Thoolsche Courant, juli en augustus 1908.

Vriendelijke mededeling van de heer 1.1, van Gorsel te Middelburg.

1.G. Kikkert, Koning Willem III (Utrecht, 1990).

Dr. N. Japikse, De Geschiedenis van het Huis van Oranje-Nassau, dl. II. (Den Haag,
1948).
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