'WIJ MOETEN ONS AAN ALLE DEZE
EERBEWIJZEN GEDULDIG ONDERWERPEN’

door Fred van den Kiehoom

Het is vrij algemeen bekend dat koning Willem III in 1862 een bezoek
bracht aan Tholen en Sint Philipsland. In oude kranten en de archie-
ven is daarover nog vrij veel te vinden. Veel minder bekend is dat tien
jaar daarvoor er ook een koninklijk bezoek werd gebracht aan Tho-
len. Het was die keer niet de koning die op bezoek kwam, maar zijn
zoon Kkroonprins Willem, de prins van Oranje. Hij overnachtte in
Sint-Maartensdijk en Oud-Vossemeer.

Al op zeer jonge leeftijd werd Willem klaargestoomd voor het koning-
schap. Van jongs af aan kreeg Wiwill, zoals hij vaak genoemd werd, een
gouverneur toegewezen. Op 1 maart 1849 werd jonkheer Eduard August
Otto de Casembroot in die functie benoemd. Hij bleef gouverneur tot het
moment dat de kroonprins meerderjarig werd, op 4 september 1858. Over

deze periode in zijn leven heeft De Ca-
. sembroot dagboeken bijgehouden. Vrij
uitgebreid beschreef hij daarin de dage-
lijkse gebeurtenissen in het leven wvan
g Wiwill, maar ook die van hemzelf. Op-
vallend in die dagboeken is, dat uitge-
breid verslag wordt gedaan van de slech-
| te verstandhouding tussen koning Wil-
. lem III en zijn gemalin Sophia van Wiirt-
~ temberg. Zij waren het continu oneens
over de opvoeding van hun zoon. De
koning trok daarbij natuurlijk aan het
langste eind, maar koningin Sophia pro-
beerde zo veel als mogelijk haar invloed
op de opvoeding te laten gelden. Bijna
dagelijks kreeg gouverneur De Casem-
_ MM broot brieven van haar met wensen en
Jonkheer Eduard August Otto de  19ee€n. Het zal voor hem niet gemakke-
Casenbroot. lijk zijn geweest om de juiste weg te vin-
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den in de intellectuele opvoeding van de kroonprins, met twee ouders die
steeds verder van elkaar verwijderd raakten. Toch heeft De Casembroot
het tot het laatst toe volgehouden. Wiwill is duidelijk ook slachtoffer ge-
worden van de strijd tussen zijn ouders. Misschien dat dat meegespeeld
heeft bij het latere ontsporen van deze kroonprins, die nooit op de troon
zou komen omdat hij in 1879 voortijdig stierf.

Gouverneur De Casembroot vond het belangrijk dat de kroonprins al op
jonge leeftijd kennis zou maken met het land waarvan hij eens koning zou
worden. Vanaf 1851 werden in de zomerperiode dan ook verschillende
delen van het land bezocht. In 1852 was de zuid-westhoek van Nederland
aan de beurt. Voorafgaand aan de reis moest de gouverneur aan de koning
zijn reisplan voorleggen. Willem III ging uiteindelijk met dit plan ak-
koord. Hij wilde wel graag dat zijn zoon ook de burgemeester van Breda
zou bezoeken,

Jonkheer Eduard de Casembroot was een zoon van burgemeester (van
QOud-Vossemeer 1813-1815, van Sint-Maartensdijk 1821-1830 en 1832-
1839, en van Scherpenisse 1825-1838) jonkheer Samuel Otto de Casem-
broot. Geboren op 20 juni 1812 in Oud-Vossemeer en deels opgegroeid in
Sint-Maartensdijk. Hij kende het eiland dan ook zeker al goed voordat hij
met de kroonprins op bezoek kwam.

Erewachiten, poorten en bogen

Voorafgaand aan de reis verblijft De Casembroot van 2 tot 11 juni 1852
bij zijn familie in Sint-Maartensdijk. Zelfs daar ontvangt hij dan bijna da-
gelijks post van koningin Sophia en van koning Willem III. Op 26 juni van
dat jaar vertrekt de gouverneur met de elfjarige prins op reis. Ze bezoeken
eerst enkele plaatsen in Zuid-Holland, daarna de Zuid-Hollandse eilanden,
en via Willemstad reizen ze door naar Zeeland. De reis werd door de
kroonprins blijkbaar leuker gevonden dan het jaar ervoor, want in zijn
dagboek schrijft De Casembroot: ‘Hij is daarbij heel anders dan het vorige
jaar, allerliefst zelfs’.

Op 3 juli komen ze via het Volkerak aan op Schouwen, alwaar ze aller-
cerst een bezoek brengen aan Zierikzee. Vervolgens worden Noord-
Beveland en Walcheren bezocht. Daarna volgt Zeeuws-Vlaanderen. Ver-
volgens is Zuid-Beveland aan de beurt en dan komt Tholen in zicht. Op 11
juli nemen de kroonprins en zijn gevolg ‘s avonds weer de “boot van
Bath’, die speciaal voor deze gelegenheid was besteld bij het Catsche veer,
en stomen zij naar Tholen.

Over de feestelijke aankomst in Tholen volgt hier de letterlijke beschrij-
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ving uit het dagboek:

...waar wij ons onder een grooten toevioed van menschen met muzijk der
harmonie ontvangt, en eene beweging maakt waaraan ik gaarne paal en
perk zou hebben gesteld, doch niet stellen kon. Men noodzaakt ons nog
dien avond om in den tuin der boogschutterij een bezoek af te leggen. Des
morgens rijden wij over Poortvliet en Scherpenisse naar St Maartensdijk
terwijl het stormjagt, als verder onnoodig naar Rotterdam terugkeert. Te
St Maartensdijk, eereboogen, oploop van menschen, vrouwen en mannen
met bloemen en kranzen, geen gebrek. Er is niets tegen te doen, en wij
moeten ons aan alle deze eerbewijzen geduldig onderwerpen. Wij bezoe-
ken onder gedurig geleide derzelfde wandelende eerebogen de kerk, het
stadhuis, en brengen dezen dag verder genoeglijk bij mijne familie door.

L 13 july

Wij rijden, uitgeleid door eerewach-
ten te voet en te paard, over Sta-
| venisse en St Annaland, met een be-
| zock aan den voor eenige jaren inge-
| dijkten Hollarepolder tegenover St
Philipsland, naar Oud Vossemeer,
waar wij bij mijn zwager buiten on-
W der allerlei feestelijkheden en ge-
noeglijk tot laat in den nacht den
W dag doorbrengen.

b 14 july
Wij rijden naar Tholen, waar nog
. & cons eene eerewacht te paard en te
Kroonprins Willem (1840-1879). voet ons tegen wil en dank inhaalt en
op dezelfde wijze uitgeleide doet tot
aan het veer, nadat wij de kerk, school en het stadhuis beleefdheidshalve
bezocht hadden. Wij reden nu met eigen rijtuig naar Bergen op Zoom."

Uit de tekst komt duidelijk naar voren dat de kroonprins en zijn gouver-
neur niet erg enthousiast waren over het feit dat zij in alle plaatsen feeste-
lijk werden onthaald. Ze lieten het vaak maar over zich heen komen, maar
waarschijnlijk zouden zij liever wat anoniemer door het land trekken. De
Casembroot had het blijkbaar pas naar zijn zin als hij bij zijn familie was,
getuige het woord ‘genoeglijk’ dat dan in zijn dagboekverslag voorkomt.
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Alle plaatsen op Tholen zijn bij de reis dus door de kroonprins bezocht.
Bovendien werd er twee maal overnacht en wel bij familie van de gouver-
neur. In Tholen werd ten slotte ook nog een bezoek gebracht aan enkele
van zijn familieleden, om nog het een en ander te nuttigen. Daarna moes-
ten ze weer snel de mensenmassa in om de reis te vervolgen.

Hollairepolder

De kranten hebben een geheel andere kijk op de bezoeken. Waarschijnlijk
zijn verslagen door iemand van de gemeente, de burgemeester of de secre-
taris, naar de krant opgestuurd. Van het bezoek aan Sint-Maartensdijk
wordt in het Algemeen Handelsblad op de volgende manier verslag ge-
daan:

12 julij. Heden werd deze gemeente vereerd met een bezoek van Z.K.H.
den Prins van Oranje begeleid door HD. Gouverneur, Jhr. de Casem-
broot. Bij een der bloedverwanten van de laatstgenoemden werd Z. K. H.
een feestmaal aangeboden, gelijk Z.K.H. aldaar ook overnachtte. Schier
de geheele bevolking was op de been en in feestgewaad. Markt en straten
van dit schoone dorp waren met groen en bloemen als overdekt. Eerebo-
gen stonden allerwege opgerigt, van openbare en bijzondere gebouwen
wapperde de nationale viag en gelijk een stoet van maagden den Prins
binnen de plaats begeleidde, dragende een eerepoort van groen en lover,
waaronder hij ging, zoo werd Z.K.H. des anderen daags uitgeleide gedaan
door eene eerewacht te paard.

Over het bezoek aan Oud-Vossemeer verscheen in de editie van 19 juli
van dezelfde krant het volgende:

13 julij. Heden kwam Z.K.H. de Prins van Oranje alhier aan. Na alvorens
in de nieuw ingedijkte Hollaire polder de gebouwen bezigtigd en in de
directiekeet eenige verversching gebruikt te hebben, stapte Z.K.H. aan het
welgelegen buitengoed van den Heer W.J. v. Voorst Catshoek af en trad
bij het alom wapperen der viaggen door de opgerigte eerepoort aldaar
binnen. Ten zeven ure, na den gehouden maaltijd, werd de onderwijzer der
Jjeugd, met de leerlingen zijner zangschool, in de gelegenheid gesteld, om
Z.K.H. met gezang te begroeten, waarvoor ZK.H. op het minzaamst be-
dankte en waarna het niet weinig tot eer en genoegen dier leerlingen
strekte, dat Z.K.H. hen tot een roeitogtje in den vijver aldaar beurtelings
uitnoodigde. Ten negen ure kwam het muzijkgezelschap Concordia van
Tholen bij fakkellicht eenige muzijkstukken uitvoeren, door gezangen afge-
wisseld. In den laten avond was een gedeelte van het aangrenzende bosch
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smaakvol geillumineerd, onder het afsteken van verscheidene vuurwerken.
Des anderen daags vertrok Z.K.H. ten half'9 ure naar Tholen.

14 julij. ZK.H. de Prins van Oranje, na reeds op 11 dezer onze stad een
oogenblik te hebben aangedaan, vereerde ons heden weder met een be-
zoek. Twee eerewachten, een te paard en een te voet, waren Z.K.H. in-
wachtende op de grens van Oud-Vosmeer; allerminzaamst nam Z.K.H. de
diensten aan, welke hem werden aangeboden, waarna de intogt binnen de
muren van ons plaatsje allerluisterrijkst was. Na al het merkwaardige fe
hebben beschouwd en bij familie van zijnen gouverneur eenige verver-
schingen te hebben genoten, is Z.K.H. naar Bergen-op-Zoom vertrokken,
vergezeld tot aan de rivier door bijna de geheele bevolking.

De woning Hazenstraat 2 in Sint-Maartensdijk omstreeks 1930. In de negen-
tiende eeuw woonde hier de familie De Casembroot.

De logeeradressen

In Sint-Maartensdijk logeerde het koninklijk gezelschap bij de broer van
de gouverneur, Francois Charles de Casembroot. Deze Francois, die ge-
meentesecretaris was geweest van Scherpenisse, woonde in het ouderlijk
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huis van de familie. Eduard en Francois groeiden beiden op in dit huis te-
genover de kerk, tegenwoordig het adres Hazenstraat 2, als kinderen van
burgemeester Samuel Otto de Casembroot. Het huis staat er nog steeds en
is sinds 1800 nauwelijks veranderd. Het is waarschijnlijk begin 1700 ge-
bouwd door een telg uit de rijke familie Heron. Later woonden in dit huis
vervolgens notaris Sipkes, dokter Geluk en Tazelaar. Binnen de ommuur-
de tuin kun je jezelf tegenwoordig nog steeds snel twee eeuwen terug wa-
nen.

Een negentiende eenws restant (of mogelijk ouder) van de boerderij Het Hof
waar Van Voorst Catshoek woonde.

In Oud-Vossemeer viel de eer te beurt aan de zus van de gouverneur,
Louise Otteline. Zij woonde met haar echtgenoot Willem Johannes van
Voorst Catshoek in het zogenaamde ‘Hof” aan de noordkant van het dorp.
Willem Johannes was notaris, rentmeester van de ambachtsheerlijkheden
Vossemeer en Sint Philipsland en tevens gemeentesecretaris van Tholen,
Sint-Annaland en Sint Philipsland. Aan de tegenwoordige Hofstraat, ter
hoogte van het huidige nummer 5, stond tot 1861 het landhuis van deze
familie. Bij deze ‘buitenplaats’ hoorden twee vijvers en een ‘bos van
vermaak’. Wat daarmee bedoeld wordt, werd uit de archieven niet duide-
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lijk. Het huis zal ten tijde van het koninklijk bezoek waarschijnlijk al niet
meer in opperbeste staat verkeren, want kort na het vertrek van de notaris
wordt het reeds gesloopt. Helaas zijn er geen afbeeldingen van bekend. De
vijver, die later nog gebruikt werd als blusvijver en in de winter als ijs-
baan, heeft in het Thoolse land voor de prins blijkens de krant nog wel
voor plezier gezorgd.

Na de overnachting in Oud-Vossemeer reed het gevolg weer naar de stad
Tholen, alwaar men na de nodige plichtplegingen met het veer naar de
overkant is overgestoken. De reis werd vervolgd naar Bergen op Zoom en
later ook nog naar Breda.

Na de achttiende verjaardag van de kroonprins kwam er een eind aan De
Casembroots carriére als gouverneur. Hij kwam echter niet zonder werk te
zitten. Een jaar later immers trad hij toe tot het kabinet Rochussen, waarin
hij de functie van Minister van Oorlog bekleedde. Dat heeft hij drie korte
kabinetsperiodes volgehouden. Daarna werd Eduard de Casembroot lid
van de Raad van State om uiteindelijk in 1883 in Den Haag te overlijden.
Daarmee kwam een eind aan de Thoolse ‘invloed’ op het landsbestuur van
die tijd.

Bron
Nationaal Archief, Collectie E.A,Q. de Casembroot inv.nr. 3, pag 58.
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