Een woord vooraf

Met een kort inleidend woord mag ik dit jaarboek in uw aandacht aanbevelen.
Het bevat zeer lezenswaardige artikelen, die door onze leden zijn aangeleverd.
Verhalen die stuk voor stuk een deel van het leven in onze streek weergeven.
Lange Schele Gerrit, een schuurslaper die zijn waren zoals mottenballen, ga-
ren en kammen aan de man of vrouw probeerde te brengen, was voor velen
een bekend figuur.

Over een andere bekende handelaar, de heer Simon Menkes Frank, wordt ge-
schreven in het verhaal van de Joodse inwoners van het eiland Tholen en hun
geschiedenis. In de lerseksche en Thoolse Courant las ik - via de krantenbank-
zeeland.nl - het volgende over deze persoon: ‘Velen onzer hebben de heer
Simon Frank gekend, die geregeld zifn klanten in het Eiland Tholen bezocht
met textielwaren. De heer Frank was een behulpzaam man en hielp vele men-
sen uit onze omgeving als de nood drong. Jood zijnde werd hij gedeporteerd
naar Sobibor in Polen waar hij in 1943 in de ouderdam van 90 jaren is ge-
storven.’

Uit de geschiedenis van de Joden op Tholen blijkt wel dat het ondernemende
en zakelijke mensen waren, die veelal in de ambulante handel hun brood ver-
dienden, een zaak dreven of bankier waren.

Een ondernemer uit het nabije verleden wordt geschetst in het verhaal over het
tachtig jaar geleden door Dingeman Schot opgerichte transportbedrijf. Hoe
een bedrijfje met één auto uitgroeide tot een internationaal transportbedrijf
met negenennegentig wagens.

Ook op sportief gebied kent Tholen ondernemende inwoners. In het verhaal
over de Elfstedentocht wordt een belastingontvanger voor het voetlicht ge-
bracht die honderd jaar geleden een geweldige prestatie leverde door aan de
eerste tocht der tochten deel te nemen. Terecht merkt de schrijver op dat deze
streekbewoner een plaats verdient in de heldengalerij van de regionale sport.
Ten slotte wordt een tragisch ongeluk uit de beginjaren van het Thoolse open-
baar vervoer belicht.

Met dit jaarboek wordt een bijdrage geleverd aan de geschiedschrijving van
de streek. Ik dank de schrijvers voor hun bijdragen en de redactie voor het
samenstellen van dit boekwerk. En u wens ik veel leesplezier,

Wally Blaas, voorzitter.



