RINUS MOERLAND ZIT MUDVOL
HERINNERINGEN AAN KOLENHANDEL

door Ben van den Aarssen

Energie en de eindigheid van fossiele brandstoffen staan vandaag de
dag hoog op de politicke agenda. Ook vroeger viel het al niet mee om
huizen, scholen en bakkerijen warm te stoken. De kolenboer speelde
een vitale rol in de samenleving, ook op Tholen. Zonder kolen geen
warmte, zo simpel was het. In het stadje Tholen bracht de familie
Moerland enkele tientallen jaren de antraciet, eierkolen, cokes en ver-
neuten rond. Rinus Moerland kijkt terug. Een verhaal over strenge
winters, bruinkoolbriketten en hard werken. ,,Het was werk dat je
niet op drie boterhammen met suiker deed. Daar hoorde woste en spek
bij.”

Het verhaal van de familie Moerland begint ergens aan het begin van de
dertiger jaren van de vorige eeuw. Crisistijd. Vader Leen Moerland, tot
dan een boerenknecht met vier gemeten eigen grond tussen Poortvliet en
Tholen, begint op aanraden van de familie Sakko met de kolenhandel. Sak-
ko, een grote distributeur van kolen in die tijd, is langs de vrouwelijke lijn
familie van Moerland. Het woord neventak was in de boerenwereld nog
niet uitgevonden, maar Moerland, tot dan vooral in de weer met de beken-
de land- en tuinbouwproducten, durft zijn grenzen te verleggen. De nu 66-
jarige Rinus Moerland kent de verhalen over de beginjaren van het bedrijf
slechts uit overlevering. De kolen werden in die dertiger jaren deels aange-
voerd via de haven van Tholen. De schepen moesten met de hand worden
gelost. Het aan wal brengen betekende een ware krachtsinspanning. ,,De
kunst bij het scheppen van de kolen was om zo snel mogelijk een gat in de
voorraad te graven en op de bodem van het ruim te komen. Dan ging het
werk gemakkelijker. De zakken wogen zo’n vijftig kilo. Die zakken moes-
ten op de ladder het ruim worden uvitgedragen en daarna over de loopplank
naar de wagen. Je had nog getij in Tholen. Bij laag water moest je een
flink stuk omhoog lopen, met die zakken op je rug.”

Paard en wagen

Met paard en wagen werden de geloste kolen naar de schuur van Moerland
in de Verbrandestraat gebracht, in de volksmond bekend als het Domi-
neestraatje. Later verhuisde het bedrijf naar de Doelweg. Geregeld moest

.



Leen Moerland, verder op het eiland Lin genoemd, de kolen ook halen op
het spoorwegstation in Bergen op Zoom. Op het rangeerterrein richting
Stalen Brug moesten de in bulk aangevoerde kolen op de wagen worden
gegooid. Tot kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog werd door
Moerland paard en wagen gebruikt. De door Nederlandse militairen in
1940 vernielde brug is daarbij voor Rinus Moerland een anker in de tijd.
»1k heb altijd horen zeggen dat het paard aan de Brabantse kant moest
worden uitgespannen. De houten noodbrug was niet breed genoeg en liep
ook niet helemaal recht. Daardoor kon de kolenwagen er niet geladen over.
Op de rug werden de zakken in Tholen aan wal gebracht.”” Het lossen in
Bergen op Zoom had daarvoor ook al heel wat voeten in de aarde gehad.
,,Op warme dagen moesten de gezichten worden ingesmeerd met een be-
schermende zalf. Deed je dat niet, dan verbrandde je.”’

Vader Leen Moerland met de boerenwagen waarmee in het seizoen
ook kolen vervoerd werden.

Turf

Natuurlijk stond vader Leen er niet alleen voor. De kolenhandel werd al
snel een familiebedrijf. Jacob, een oom van Rinus, hielp mee. Jacob deed
dat graag. Hij had aanleg voor astma, maar bij het lossen van de eierkolen
werkte de teer in de kolen vreemd genoeg zuiverend; Jacob had dan meer
lucht dan ooit. Ook de kinderen hielpen van jongs af aan mee. Jacob en
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Teeuw, oudere broers van Rinus, zouden later een bloeiende kolenhandel
beginnen in respectievelijk het Gelderse Rossum en Zierikzee. Broer Leen
stak ook de handen uit de mouwen, net als de nog jonge Rinus. ,,In het
begin was het dooie armoede. Iedereen werd geacht zijn steentje bij te dra-
gen. Tk weet nog dat kort na de oorlog de kolen schaars waren. Handelaren
uit Drenthe reden rond met turf. Als klein ventje moest ik na schooltijd zo

de schuur in: vijftig turven in elke zak doen. Die zakken gingen de wagen

Leen Moerland draagt een zak kolen naar een woning in de Planta-
gestraat. Hij bezorgde met paard en wagen.
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op en werden in de losse verkoop op het eiland verkocht.”

In diezelfde tijd van schaarste reed vader Moerland diverse malen naar
Limburg om met de GMC van de plaatselijke vervoerder Jan van der Zan-
de bruinkool te halen. De inferieure bruinkool werd gewonnen in dagmijn-
bouw en met draglines zo uit de grond op de vrachtwagens geladen. Het
waren toentertijd heuse expedities om in Limburg te komen. ,,Het land
was nog niet hersteld van de verwoestingen van de oorlog. Door Belgié
kon je niet. Het hele stuk door Brabant en Limburg over tweebaanswegen.
Het duurde dagen voordat pa terug was. Overnachten in hotels was er niet
bij. Het was afzien. Op die GMC, een dubbelasser, kon 20 ton. Als die
geladen in Tholen kwam, konden we weer even vooruit.”

Teeuw Moerland bij de vrachtwagen waarmee niet alleen kolen wer-
den vervoerd, maar ook akkerbouwproducten naar de veiling werden
gebracht en arbeidskrachten werden vervoerd voor het verkavelings-
werk en de zilveruienoogst.

Vooruitgang

Het paard maakte ook in de kolenhandel in de naoorlogse jaren snel plaats
voor modernere vervoermiddelen. De Thoolse transporteur Dingeman
Schot bracht de kolen voortaan vanaf het spoor in Bergen op Zoom naar
Tholen. Broer Teeuw had ook wel oren naar de vooruitgang en schafte zo
gauw het kon, op zijn achttiende, een van het Amerikaanse leger overge-
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nomen Dodge beep aan, een drietonner waarmee de familie op de trans-
portkosten kon besparen. Weer later kwam er een rode Ford, een vracht-
wagen die ten tijde van de verkaveling in de jaren vijftig ook op andere
fronten dienst deed. ,,De kolenhandel was deels een seizoensaangelegen-
heid. In het voorjaar en de zomer was het altijd rustiger. Vader is ook altijd
zijn land blijven beboeren: aardappels, bieten, uien. Ook bracht hij voor
derden producten naar de veiling. Die verkaveling bracht voor ons ook
extra werk mee. Vader haalde in alle vroegte overal mensen op die met de
vrachtwagen naar het verkavelingswerk werden gebracht en op het eind
van de dag weer werden gehaald. Ze moesten achterop de vrachtwagen, op
losse banken, met een zeil erover. Ook werd die wagen gebruikt voor per-
sonenvervoer in de tijd van de zilverjuun. Vooral voor Overbeeke hebben
we heel wat mensen vervoerd. Echt stil viel de kolenhandel nooit. Ook in
de zomermaanden werd bezorgd. Zomerkolen, tegen een goedkopere prijs.
Op die manier probeerde je aan de wapper te blijven.”’

Hoogtijdagen

De vijftiger en begin zestiger jaren behoorden tot de hoogtijdagen van het
bedrijf van de familie Moerland. Het vaderland krabbelde op na de oorlog,
het inkomen van de bevolking steeg en het kolenhok kon mudvol worden
gestort. Niettemin waren er ook op Tholen inwoners die niet meedeelden
in de groeiende welvaart. Vaak bezorgden de diaconiegn van de diverse
kerken in die gevallen een lijst met namen waar Moerland of collega-
bedrijven zoals De Jonge of Jansen kolen konden bezorgen. Anderen vroe-
gen soms om uitstel van betaling, totdat er later in het najaar was geslacht
of de bieten waren verkocht. De oude Leen Moerland stond te boek als een
bijzonder sociaal persoon die mensen graag de winter doorhielp, waarbij
het in noodgevallen geen probleem was als de kolen op de pof werden ge-
kocht. In het buitengebied deden zich soms schrijnende gevallen voor,
waarbij zelfs grotere boeren de van origine boerenknecht Moerland om
uitstel van betaling vroegen. ,,00k kwam het voor dat ze smoesjes vertel-
den. Zo groot was de schaamte soms.”’

Bakkers waren, met hun ovens, dankbare klanten voor de kolenboeren. Er
waren in Tholen nog volop bakkers. Bekende namen uit die tijd: Deurloo,
Coomans, Mol, Deij en Tazelaar. Bij Deurloo werd lang musterdhout als
brandstof gebruikt en later bruinkoolbriketten. Coomans nam vaak bruin-
koolbriketten van tien kilo af, en ook bij Tazelaar werd bezorgd. De scho-
len met hun grote kachels in de lokalen waren eveneens een interessante
doelgroep. De oude openbare school aan de Dalemsestraat was een belang-
rijke afnemer, evenals de school van de Gereformeerde Gemeente aan de
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Doelweg. Grootschalige bedrijvigheid was er nog niet op Tholen. Smede-
rijen als die van Piet van der Zande op de hoek van de Markt en van Jan
van Dijk in de Oudelandsestraat namen vetneuten af, een aan elkaar kle-
vend goedje op basis van cokes. Op zaterdag werden ze ook geleverd aan
de Thoolse garnalenvissers in de haven die ter plekke hun hornet kookten.
Bij kleine orders reed Moerland rond met de bezorgfiets, een rijwiel met
laadmogelijkheid voor het stuur. De meeste kolen gingen naar de gewone
bevolking. Vrijwel elk huis had aan de achterzijde, al dan niet in het
schuurtje, een kolenhok. Moderne convectorkachels deden voorzichtig hun
intrede en daarmee ook syntraciet, een soort veredelde eierkolen met drie
streepjes erop als kenteken. De legendarische huisarts dokter Duinker had
als een van de eersten in Tholen centrale verwarming. De enorme radiato-
ren staan elke oudere Tholenaar in het geheugen gegrift. Voor Rinus
Moerland was het telkens een onderneming om de cokes bij Duinker te
bezorgen. ,,Helemaal van onderen aan de Bosstraat omhoog, tot achter de
‘woning aan de Hoogstraat.
Met de kruiwagen, zwaar
werk.”’

Neergang

Aan het begin van de jaren
zestig begon het aardgas voor-
 zichtig in de mode te raken.
Niettemin kwam de strenge
winter van 1963 hard aan bij
kolenstokend Nederland. De
strategische voorraden raakten
op, ook al omdat hier te lande
niet of nauwelijks meer werd
geinvesteerd in mijnbouw. Het
langzaam verbrandende, uit
China afkomstige, Tonkin-
antraciet behoorde tot de duur-
ste soorten. Ook de in de
Ockraine gewonnen Donetz-
kolen stonden goed bekend.

De bezorgfiets voor kleine
orders, met Teeuw en —
voorop — Rinus Moerland




De schaarste was enorm, herinnert Moerland zich. ,,Zeeschepen met Ame-
rikaanse antraciet werden in allerijl aangevoerd. Alleen daardoor konden
de kachels aan blijven. Het was wel een soort waar nog veel stenen in za-
ten. Die moesten we er zelf uitrapen. ’s Ochtends vroeg om vijf uur begon-
nen we daarmee.”’

Na de vondst van de gasbel in Slochteren was de neergang van de kolen-
handel onontkoombaar. Het familiebedrijf van Moerland werd geleidelijk
afgebouwd. Jacob en Teeuw hadden elders hun zaken, broer Leen ging
varen en Rinus bleef als enige over. Om in te spelen op de nieuwe ontwik-
kelingen werd op de kolenwagen een tank geinstalleerd, goed voor 1600
liter (peter)olie. Omdat veel consumenten aanvankelijk wantrouwen voel-
den bij het stoken met gas, bleef er ook nog enige tijd vraag naar kolen. In
1969 besloot Rinus Moerland niettemin om er een punt achter te zetten. De
voorraden in de schuur aan de Doelweg werden verkocht aan Sakko.
Moerland nam de melkhandel van Bram Kot over, werd later SRV-man en
vervolgens uitbater van een supermarkt in Tholen. ,,O0k veel contact met
mensen, ook bezorgen. Voor mij was dat altijd het mooiste wat er was en
wat het werk de moeite waard maakte.”
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