THOLENAAR JAN NOSKE DEELNEMER
AAN DE EERSTE ELFSTEDENTOCHT

doorBen van den Aarssen en Kees de Koning

Op 2 januari 1909 vond de eerste officiéle Elfstedentocht plaats. On-
der de tweeéntwintig deelnemers bevond zich één streekbewoner, de
uit Tholen afkomstige belastingontvanger Jan Noske. Het lukte de
Thoolse schaatser niet om de Tocht der Tochten te volbrengen. Bijna
honderd jaar na die gedenkwaardige winterdag in Friesland willen we
Noske alsnog zijn verdiende plaats geven in de heldengalerij van de
regionale sport.

In het standaardwerk van Johannes Lolkama is een mooie foto opgenomen
waarop de deelnemers aan die memorabele tocht van 1909 poseren in een
zaal van hotel Amicitia in Leeuwarden. De meeste aanwezigen hebben
hun Friese noren en doorlopers in de hand.

Een gedeelte van de deelnemers en het bestuur van de Friesche Ilsbond 's mor-
gens voor het vertrek. Tweede van rechts staat Jan D. Noske.
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De gezichten staan strak onder de petten en ijsmutsen. Buiten is het don-
ker, een duisternis die wordt geaccentueerd door de kroonluchter boven de
hoofden van de schaatsers. Onduidelijk is of de foto aan de vooravond van
de Tocht der Tochten is genomen of misschien zelfs in de vroege ochtend
na Nieuwjaarsdag. Gezien de spanning op de gezichten denkt de beschou-
wer aan een moment vlak voor de start, in de koude winterochtend. Noske
staat er ook bij, precies achter voorzitter Hijlkema. Pet, heldere oogopslag,
een snor zoals toen bij heren van stand in de mode was. Een eerbiedwaar-
dig gezelschap is het wat daar staat. Velen zijn uitverkoren door hun af-
komst: tot de deelnemers behoren onder andere een directeur van een zui-
velfabriek, een handelaar in boter en kaas, een ingenieur, een officier, een
makelaar in koffie, een advocaat en een rentenier die luistert naar de
mooie achternaam Van Coehoorn Sminia. Als ontvanger van de belastin-
gen misstaat Noske niet in dit tableau. Overigens, ook landbouwers,
groentekwekers, veehouders en studenten staan op de deelnemerslijst. De
latere winnaar Minne Hoekstra was student in de theologie in Groningen
en op dat moment 24 jaar oud. De vader van de latere predikant en kunste-
naar was Abraham Keimpes Hoekstra, eigenaar van de destijds beroemde
schaatsenfabriek in Warga. Maar wat wij graag willen weten is hoe uitge-
rekend die onbekende Tholenaar, bijna een ecuw geleden, in Friesland
terecht kwam. Wie was hij en hoe kwam hij als kind van het Zeeuwse ge-
west aan die affiniteit met de schaatssport?

Belastingen

ohannes D. Noske werd in Axel geboren
op 12 februari 1870. Zijn vader was kan-
| didaat-notaris Johannes Daniel Noske.
| Zijn moeder heette Elizabeth van den
Broecke, een naam die wortelt in de
| Zeeuws-Vlaamse grensstreek. De jonge
. Noske moet al vroeg een zucht naar avon-
. tuur en reizen hebben gehad. Zijn bruid
ontmoette hij naar alle waarschijnlijkheid
n het noorden des lands, een vooruitwij-
zing misschien naar zijn deelname aan de
| cerste door de Friesche IJsbond georgani-
{ scerde Elfstedentocht. Noske trouwde op
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30 mei 1899 in Appingedam met Gizelina Margaretha Swaantina Cle-
veringa, dochter van een huisarts. Vier jaren tevoren was Noske in Ter-
neuzen zijn loopbaan bij de belastingen begonnen, als surnumerair. Later
werd hij overgeplaatst naar Noordwelle op Schouwen-Duiveland. Noske
werd ontvanger van ’s Rijks belastingen en eind mei 1905 verhuisde hij in
die functie naar Tholen. Tot mei 1922 zou hij hier blijven wonen, om ver-
volgens te worden benoemd in Eindhoven. Daar zou hij onverwacht op 16
mei 1927 overlijden.

Liberaal

Noske was in Tholen maatschappelijk erg actief. Al in het najaar van 1905
werd hij bestuurslid van muziekvereniging Concordia. Een jaar later trad
hij toe tot het bestuur van het plaatselijke Groene Kruis, waarvan hij later
ook nog voorzitter zou worden. In het Thoolse departement van de Maat-
schappij tot Nut van 't Algemeen droeg de liberaal Noske eveneens zijn
steentje bij. De plaatselijke afdeling van het Koninklijk Nationaal Steun-
comité deed evenmin tevergeefs een beroep op hem. Als penningmeester
beheerde Noske enkele jaren de financién van deze instelling die zich
richtte op het lenigen van de nood bij de behoeftige leden van de gemeen-
schap. Ook was hij een tijdlang voorzitter van de plaatselijke commissie
voor de ongevallenverzekering.

Politick trad Noske ook op de voorgrond. In Noordwelle was hij al actief
in de liberale kiesvereniging. In Tholen werd hij in 1908 gekozen in de
gemeenteraad. Hij bleef raadslid tot oktober 1918. In 1910 was hij boven-
dien kandidaat voor de provinciale staten van Zeeland. Het beeld dat uit al
deze data naar voren komt, is dat van een regent die zich, geheel in de
geest van de liberale traditie, met hart en ziel inzette voor de verheffing
van het gewone volk. Noske, betrokken en sociaal geéngageerd, was zeker
ook niet bang uitgevallen. In een krantenbericht uit april 1906 lezen we
dat hij zonder aarzelen in de Vest springt om een te water geraakt kind te
redden. Wie zoveel durf aan de dag legt, is natuurlijk niet bang om de
schaatsen onder te binden voor een 200 kilometer lange tocht langs elf
Friese steden.

Villa Gizelina

Tot lang na het vertrek van Noske uit Tholen bleef iets van zijn schaduw
over het stadje hangen. Op 1 oktober 1908 liet de niet onbemiddelde be-
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De rond 1910 gebouwde Villa Gizelina aan de Rijksstraatweg is door Noske
genoemd naar ijn vrouw.

lastingontvanger een villa aanbesteden die omstreeks 1910 werd opgele-
verd. Het beeldbepalende gebouw, gelegen aan wat nu Hertenkamp heet
en toen Rijksstraatweg werd genoemd, kreeg de naam Villa Gizelina mee.
Noske hield kantoor in deze naar zijn echtgenote genoemde villa, ge-
bouwd in de destijds in zwang zijnde art nouveau stijl. Tot enkele genera-
ties na Noske bleef de inmiddels gesloopte Villa Gizelina in de om-
gangstaal verbonden met de belastingdienst. Je geld naar Gizelina bren-
gen, het was een uitdrukking die de Tholenaren vroeger voor in de mond
lag.

De geschiedenis vertelt niet wat Noske ertoe aanzette om zijn woning in
de winter van 1908-1909 tijdelijk te verlaten, om ergens in het destijds
verre Noorden de schaatsen onder te binden. Feit is dat we deze vooraan-
staande inwoner aantreffen op de foto in Amicitia, tijdens een historisch
ogenblik. Voor het statige hotel is om twintig voor vijf in de ochtend van 2
januari 1909 de start van wat zal uitgroeien tot een fenomeen dat elke win-
ter besproken wordt: de Elfstedentocht. Lolkama volgt de tweeéntwintig
dapperen in zijn lijvig boekwerk op de voet en vergeet niet te memoreren
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dat maar liefst vijfentwintig anderen per telegram hebben laten weten niet
aan de start te zullen verschijnen. Reden: de erbarmelijke weersomstandig-
heden. In het officiéle rapport van de tocht wordt gesproken over twee
graden dooi, zuidelijke wind en de gehele dag zware en natte mist. Van-
wege de plots ingevallen dooi staat er op veel plaatsen water op het ijs en
veel tochtgenoten moeten op tal van plaatsen de schaatsen afbinden en
wandelen. Zeker in de vroege uren moet het voor de deelnemers afzien
zijn geweest. In het duister hebben tal van schaatsers een carbid-lantaarn
aan een stok bij zich, die grillige effecten tevoorschijn tovert tijdens het
rijden.

Ook voor Noske moet het een zware tocht geweest zijn. In de woorden
van Lolkama klinkt het medelijden met de dappere Tholenaar door. ‘Als
hekkensluiter fungeert al snel Jan D. Noske van het Zeeuwse eiland Tho-
len. Noske had gerekend op hard ijs en heeft tevoren zijn schaatsen laten
slijpen. Nu snijden ze door het zachte ijs.’

Dominee

Het moet een indrukwekkend schouwspel zijn geweest, die eerste officiéle
Elfstedentocht. Alle rijders waren getooid met lange driekleurige linten, in
de nationale kleuren. De pioniers van de Elfstedentocht reden eerst naar
Dokkum, in omgekeerde richting dus ten opzichte van latere tochten. Na
Franeker is het ijs in fondant veranderd. We weten niet of Noske dan nog
doorploetert in die eenzame leegte van het Friese land. Bekend is wel dat
een aantal deelnemers bijna de gehele afstand van Franeker via Harlingen
naar Bolsward noodgedwongen te voet aflegt. Voor Harlingen geven, blij-
kens het verslag in de Leeuwarder Courant, vijf rijders het op. Ook Noske
bereikt die plaats niet. Negen rijders weten de tocht uiteindelijk te volbren-
gen. Ook zij keren pas in de avonduren in Leeuwarden terug, met de aan-
komende dominee Hoekstra als triomfator. Na afloop kwamen er vele po-
sitieve reacties op de eerste Elfstedentocht binnen, onder andere van de
bekende sportanimator Pim Mulier.

Van Noske weten we dat hij waarschijnlijk nog een tijdje in het Noorden
is gebleven, mogelijk bij zijn schoonfamilie. Hij was in ieder geval present
bij de oprichting van de Vereniging De Friesche EIf Steden, op donderdag
15 januari in het Oranjehotel in Leeuwarden. Op die voor de nationale
sportgeschiedenis zo historische bijeenkomst waren een veertigtal belang-
stellenden aanwezig, waaronder zes deelnemers aan de eerste tocht. Over
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de inbreng van Noske tijdens die vergadering weten we niet veel. Wel
dringt het nieuws door tot in onze streken. In de Zierikzeesche Nieuwsbo-
de van 19 januari lezen we dat er in Friesland een Vereniging is gesticht
die zich ten doel stelt zo mogelijk jaarlijks een Elfstedentocht op schaatsen
te organiseren. Noske wordt met name genoemd als aanwezige. Volgens
de Bode moet hij in het Oranjehotel bijzonder enthousiast geweest zijn
over het initiatief, getuige de navolgende passage. ‘...de heer Noske uit
Tholen, die beloofde het volgende jaar terug te zullen komen met nog
meerdere Zeeuwen, waarvan reeds vijf zich bij hem willen aansluiten.’

Watersport

Kort na de bijeenkomst in Leeuwarden is Noske waarschijnlijk terugge-
keerd naar zijn woonplaats. Om daar weer zijn leven als ontvanger der
belastingen op te pakken, samen met zijn echtgenote Gizelina en de twee
kinderen Cecilia Elizabeth (Noordwelle 1900 - Den Haag 1989) en Johan-
nes Daniel (Noordwelle 1902). Over het sportieve leven van Jan Noske is
verder niet veel bekend. Vast staat dat hij ook een liefhebber van de water-
sport was. Op de scheepstimmerwerf in Tholen liet Noske een hoogaars-
jacht bouwen, dat hij naar zijn dochter Cecilia noemde en dat in mei 1909
te water werd gelaten. Noske deed met het scheepje mee aan wedstrijden.
Op woensdag 7 februari 1912 is de tweede Elfstedentocht gehouden. We
komen de naam Noske niet tegen op de deelnemerslijsten. Waarschijnlijk
schaatste hij die dag zijn rondjes op de Vest in zijn woonplaats. Dicht bij
de villa die hem zo na aan het hart lag, over het bevroren water waar hij
jaren tevoren een kindje van de verdrinkingsdood had gered.
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