'HET DROEVIGE ONGELUK DAT ALLES
WEG IS’

door Kees de Koning

Op 10 februari 1781 werd kapitein Jan Wilton, geboortig van Sint-
Maartensdijk, door een Britse kaper gedwongen zijn schip de Zorg als
prijs af te staan. Dat gebeurde voor de kust van West-Afrika, waar hij be-
zig was negerslaven en ivoor in te kopen voor de Commercie Compagnie
van Middelburg. Tk kan Ed. Agtbaare betuijgen zoo lang ik de kust be-
vaaren heb zoo veel negotie aangetroffen. Maar nu het droevige ongeluk
dar alles weg is daarom ik een voordeelige reijse voor UEd. Agtbaare te-
gemoed zag’, schreef de kapitein aan zijn superieuren in de Zeeuwse
hoofdstad.

Jan Wilton was een van de twee Thoolse kapiteins bij de Commercie Compag-
nie; de andere was Adriaan Chatelain uit Sint-Annaland. Ook hij komt in dit
verhaal in beeld. De Middelburgse onderneming is in 1720 opgericht. Naast de
handelsvaart binnen Furopa was de trans-Atlantische slavenhandel, de zoge-
naamde driehoeksvaart, een belangrijke pijler. Schepen voeren met goederen
naar West-Afrika, en ruilden die daar voor slaven. De slaven werden in Surina-
me, de Guyana’s of het Caribisch gebied verkocht als werkkrachten voor de
plantages. Producten van die plantages, zoals suiker, cacao en tabak, gingen als
retourlading mee terug naar de Republick der Zeven Verenigde Nederlanden.
Zo’n reis duurde gemiddeld achttien maanden. Het archief van de compagnie
(door archivatis Unger, die het ordende, Middelburgse Commercie Compagnie,
of kortweg MCC, genoemd) wordt bewaard in het Zeeuws Archief en staat
sinds enkele jaren op de werelderfgoedlijst van UNESCO.

West-Indische Compagnie

Op het Afrikaanse continent was slavernij ecuwenlang een geaccepteerd ver-
schijnsel, en ook in beschavingen in andere werelddelen. Arabieren verhandel-
den slaven en krijgsgevangenen, onder meer naar het Iberisch schiereiland dat in
de vroege middeleeuwen deel uitmaakte van de Arabische wereld. Vervolgens
zetten Portugezen deze handel voort. Zij gebruikten de Afrikaanse slaven voor
het wetk op de suikerrietplantages in met name Brazili€, en in de goud- en zil-
vermijnen van de Spaanse gebieden.

In de Republiek is in 1621 de West-Indische Compagnie (WIC) opgericht, die
het monopolie kreeg op de handel in de Atlantische gebieden en zich ook toe-
legde op de kaapvaart (het kapen van schepen van landen waarmee de Repu-
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bliek in oorlog was). De WIC veroverde in 1630 een gebied in het noordoosten
van Brazilié op de Portugezen, en ondervond al snel dat slaven nodig waren om
de suikerrietplantages daar rendabel te exploiteren. Aan de Afrikaanse Goud-
kust (het tegenwoordige Ghana) werd in 1637 het kasteel van Sio Jorge I’El-
mina op de Portugezen veroverd, en drie jaar later Luanda in wat nu Angola is
(dat al gauw weer verloren ging). Daarmee had de WIC steunpunten voor de
slavenhandel die ze zelf ter hand had genomen. In de periode 1635-1645 bracht
ze 25.000 Afrikaanse slaven naar Brazilié. Toen dat land in het volgende decen-
nium als afzetgebied wegviel, richtte de WIC zich op de Caribische eilanden
onder Brits of Frans gezag, en nadat de handel door die landen geblokkeerd
werd, op de Spaanse eilanden. Inmiddels was in 1634 Curacao veroverd, en dat
eiland (later ook Sint-Eustatius) ging als doorvoerhaven voor slaven dienen. Na
de Spaanse successieoorlog, in 1714, vetloor de WIC het contract voor levering
aan de Spanjaarden aan de Britten. De zogenaamde Wilde Kust (de noordkust
van Zuid-Amerika, met de kolonies Suriname, Berbice, Essequibo en Demera-
ry) werd daarom het volgende gebied waar de compagnie zich op ging richten.
Hoewel in de Republiek deze bedrijfstak aan de WIC was voorbehouden, waren
er volop lorrendraaiers die — illegaal — een graantje wisten mee te pikken.

Het voormalige hoofddpakbuis van de MCC aan de Balans in Middelbnrg.
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Zowel binnen de WIC als bij de illegale vaart speelden Zeeuwse kooplieden en
reders een belangrijke rol. De kamer (afdeling) Zeeland van de compagnie ver-
voerde tot 1730 zo™n 63.000 slaven van de ongeveer 316.000 die de WIC in die
periode verhandelde. Daarnaast transporteerden particuliere Zeeuwse schepen
nog eens 45.000 slaven uit Afrika. Ze werden verkregen door het ruilen van
goederen zoals textiel, geweren en buskruit, en kaurieschelpen. Door Zeeuws
aandringen verloor de WIC in 1730 al een groot deel van het monopolie op de
slavenhandel, tot die vier jaar later zelfs volledig werd vrijgegeven. Wel moesten
derden aan de WIC een recht betalen.

De MCC was één van de ondernemingen die in het gat sprong en zich in de
slavenhandel ging specialiseren. Tussen 1732 en 1807 maakte deze compagnic
113 driehoeksreizen, waarbij ongeveer 32.000 Afrikaanse slaven naar de Nicuwe
Wereld werden gebracht. Vanuit Vlissingen zijn door particuliere ondernemers
in de periode 1730-1795 circa 175 slavenreizen gemaakt. Van het totale aantal
Afrikanen dat Europeanen van de zestiende tot de negentiende eeuw over de
oceaan vervoerden, nam ons land rond de vijf procent — waarvan bijna de helft
door Zeeuwen — voor zijn rekening (altijd nog dik 600.000 mensen), Portugal de
helft en Groot-Britranni€ een kwart.

Slaven werden vanuit het binnenland door handelaren naar de kust gebracht om
ze aan de Europeanen te verkopen; de Nederlanders in Flmina deden vooral
zaken met de Ashanti. De oversteek van Afrika naar Amerika vergde ongeveer
rwee maanden, en onderweg stierven altjd wel een aantal slaven door verschil-
lende oorzaken. Zo voer Chatelain in 1767 van Angola naar Suriname met 302
slaven aan boord, en arriveerde er met 283, Behalve dat er dertien waren overle-
den, waren ook zes slaven weggelopen. De opbrengst per slaaf liep uiteen, maar
kon oplopen tot wel 500 gulden (ter vergelijking: het maandloon van de kapitein
lag rond de 400 gulden). Voor mannen werd meer betaald dan voor vrouwen.
Het directe economisch belang van de slavenhandel voor ons land was beperkt.
Wél bevorderde deze bedrijfstak de in- en uitvoer van goederen. Grote winsten
leverde het de rederijen niet op. Zeker niet nadat in het laatste kwart van de
achttiende eeuw veel Surinaamse planters failliet gingen. De Vierde Engelse
Ootlog (1780-1784), waarin de Britten veel (slaven)schepen uit de Republiek
buit maakten, kwam daar nog eens bovenop. Fn toen na de Franse inval in ons
land in 1795 de Britten alle overzeese kolonies bezetten, kwam de slavenhandel
zowat helemaal sdl te liggen.

In de boeien

Het was de oorlog met de Britten, die kapitein Wilton fataal werd. Hij was eind
oktober 1780 uit Zeeland vertrokken voor zijn tweede reis als gezagvoerder van
het fregat Zorg, een houten zeilschip van zo’n 25 meter lang en acht meter
breed, met tussen de dertig en veertig bemanningsleden. Half december ankerde
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Tragment van een achttiende eewwse kaart van Guinee, met de grein- of peperkust, gondfkust en slaven-
knst.

hij op de rede van Caap Monte aan de Grein- of Peperkust (tegenwoordig Ro-
bertsport in Liberia). Begin februari 1781 bevond de Zorg zich zo’n 120 kilome-
ter naar het zuidoosten, bij Rio Jonk (nu Marshall, Liberia). Wilton had inmid-
dels honderd slaven ingekocht, en ongeveer 200 pond olifantstanden. De zwaat-
bewapende Engelse barkentijn Allart van kapitein William Lewellin uit Bristol
ankerde vlakbij en maakte kenbaar dat Groot-Brittannié sinds 21 december
1780 in oorlog was met de Republick. De Zorg werd ’ptijs gemaakt’, en een deel
van de bemanning werd op de Allart in de boeien geslagen. Ook de door koorts
en een voetenkwaal geplaagde kapitein Wilton moest zijn schip vetlaten.

In de dagen erna maakte de Allart op dezelfde manier nog twee Zeeuwse sche-
pen buit: het MCC-fregat Aurora (met 103 slaven) en het snauwschip Eendragt.
Ze werden naar Cape Coast gebracht, het Britse hoofdkasteel aan de Goudkust
(Ghana). Hoewel Wilton alles in het werk stelde om zijn schip en de lading te-
rug te krijgen, is de Zorg verkocht aan een koopman uit Liverpool. Een deel
van zijn bemanning trad in Britse dienst. Een ander deel ging naar de Aurora,
kwam daarmee in juni in Bristol aan en keerde via Oostende terug naar het va-
derland.

Wilton en de beide andere kapiteins kregen van Lewellin in maart de Eendragt,
om daarmee naar huis terug te keren. Op 10 april schreef Wilton zijn eerste ver-
slag van de gebeurtenissen voor de heren van de MCC. Hij was toen in Elmina,
het Nederlandse hoofdkasteel aan de Goudkust, den kilometer westelijk van
Cape Coast. Omdat een Britse kaper daar de Eendragt van zijn tuigage beroof-
de, duurde het tot 26 april voor het schip, met 33 mensen aan boord, uir Afrika
vertrok. De drie kapiteins hadden al hun papieren aan Lewellin moeten afgeven,
daarom verstrekte de directeur-generaal over de noord- en zuidkusten van Afri-
ka, Pieter Volkmar, hen een vrijgeleide voor de thuisreis. Op 16 juni kwam de
Eendragt aan op de Surinamerivier. Wilton was eind oktober 1781 nog steeds in
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Paramaribo. En in de tweede helft van november legden in die stad enkele van
zijn vroegere bemanningsleden op Wiltons verzock een verklaring af over het
gebeurde. In de loop van 1782 moet de kapitein terug zijn geweest in Zeeland.

Franse kramer

Hoewel zijn doop niet is te vinden, moet Jan Wilton geboren zijn in Sint-
Maartensdijk. Zijn ouders, Abraham Wilton en Geertje Geerts (of Marinusz)
Timmerman, zijn daar op 31 januari 1732 getrouwd. Abraham werd in 1741
toegelaten als lid van het Sint Anna- of lakensnijdersgilde, met de vermelding
“franse kramer’. Hij bewoonde met zijn gezin een huis ‘op de kaeye’, bezat cen
schuur en een kleine schuur aan de Westvest, en twee stukken land in de Wout-

Een beeld van de haven van Sint-Maartensdijk in 196 1. Even voorbij de gijstraat rechfs stond 120
Jaar vrogger het huis van Abrabam Wilton.
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hock in de Oudelandpolder. De verkoop van die bezittingen na Abrahams over-
lijden leverde 380 gulden op.

Geertje is in april 1748 in Sint-Maartensdijk overleden, haar man in de periode
oktober-december van datzelfde jaar. Hun enige kind Jan bleef als wees achter.
Gezien de huwelijksdatum van zijn ouders zal hij roen hooguit zestien jaar oud
zijn geweest. Hoewel er een toeziende voogd Bartel Wilton (mogelijk wonend in
Zierikzee) was aangesteld, en een oom Marinus Wilton in Middelburg woonde,
vond Jan in Sint-Maartensdijk onderdak bij Jan Feijtel, en van mei 1751 tot eind
1755 bij Johannis van Beveren. Dat blijkt uit de rekeningen van de weeskamer,
Daarin wordt ook vermeld dat aan Marinus Wilton is betaald voor het uitrusten
van Jan Wilton voor Oost-Indié. Jan is als matroos aangemonsterd op het schip
Rhoon, dat voor de kamer Zeeland van de Verenigde Oostindische Compagnie
in februari 1756 naar Batavia vertrok. In de Oost voer hij vervolgens op de La-
pienenburg, en in 1759 kwam Jan Wilton met de Huis te Manpad terug in ons
land. Hij vond werk dichter bij huis, en wel in dienst van de Zeeuwse admirali-
teit, de marine. Van maart 1759 tot oktober 1761 was hij constabelsmaat (helper
van de verantwoordelijke voor geschut en munitie) op ’s lands schip Zuid-
Beveland.

In 1762 begon Wiltons carriere bij de MCC. Hij monsterde aan als derde stuur-
man op het snauwschip de Nieuwe Hoop, voor een reis naar Guinee, Curacao
en Suriname. Na terugkeer ging de volgende reis, in mei 1764, met hetzelfde
schip naar Angola, Curacao en Sint-Eustatius. Nu was hij derde waak
(verantwoordelijk voor de navigatie). In 1766 voer hij als onderstuurman op het
fregat de Vrouw Johanna Cores naar Guinee en Suriname. Maar in 1768 was hij
opnieuw aan boord van de Nieuwe Hoop, inmiddels als opperstuurman. In
1770, 1772 en 1775 maakte Wilton als kapitein drichoeksreizen met dit schip. In
1777 kreeg hij het bevel over het fregat de Vis, en in 1779 voer hij als kapitein
met de Zorg naar Curagao. Op zijn reizen als gezagvoerder heeft Wilton onge-
veer duizend negerslaven gekocht en verhandeld.

Nadat hij de Zorg in 1781 verloor aan de Britten, kwam er een einde aan Wil-
tons dienstverband bij de MCC. Hij trad in oktober 1782 opnieuw in dienst van
de admiraliteit, en was bijna een jaar lang eerste officier op ’s lands adviesjacht
Dolphijn. Wilton sloot zijn loopbaan af bij de werkgever waar hij ook was be-
gonnen, de VOC. Als gezaghebber van de Vreede voer hij in januari 1784 voor
de kamer Zecland naar Batavia. Hij bleef in Oost-Indié en verruilde zijn schip in
1789 voor de Rotterdams Welvaren, en ging een jaar later over op de Diamant.
Het lijkt er op dat Jan Wilton in 1792 in Indié is overleden. Hijj liet in Zeeland
een vrouw achter, Anna Petronella van der Baan, die in 1794 in armoede leefde.
Verder is over haar, of over mogelijke kinderen, niets bekend.



Lading verzegeld

Tussen 1721 en 1803 waren ongeveer dertig Tholenaren voor kortere of langere
tijd bij de MCC in dienst als varend personeel. De tweede van hen die het tot
kapitein bracht, was Adriaan Chatelain it Sint-Annaland, die in die functie een
Kleine 2000 slaven kocht en verhandelde. En ook hij kreeg het op een van zijn
reizen aan de stok mer de Britten.

Chatelain maakte in 1755 zijn eerste reis — hij was toen veertien — als scheeps-
jongen op het fregat Prins Willem de Vijfde. In 1757 was hij oploper (matroos),
1761 derde waak, 1762 onderstuurman en 1764 opperstuurman op dit schip. De
eerste twee reizen gingen naar Angola, de andere drie naar Guinee, om slaven te
halen en die vervolgens naar Suriname of de Antillen te brengen. In 1766, 1769
en 1770 had hij als kapitein het bevel over het fregat Haast U Langzaam, dat
dric slavenreizen maakte naar Angola, en door naar de Wilde Kust. Als bevel-
voerder van het fregat Watergeus voer Chatelain in 1773 en 1776 naar Angola,
en in 1778 naar Guinee, en daarvandaan met slaven naar het Caribisch gebied.
De Sint-Annalander onderbrak zijn loopbaan bij de MCC na zijn tweede reis. In
1759 was hij matroos op de Radermacher, die voor de kamer Zeeland van de
VOC naar Batavia voer. In de zomer van 1760 kwam Chatelain terug aan boord
van de Huis te Boede.

De reis met de Watergeus in 1776/1777 ging het fout. Chatelain had vanuit An-
gola een lading van 325 slaven naar het Caribisch gebied gebracht en daar ver-
handeld. Op 26 mei 1777 vertrok hij van Sint Eustatius voor de thuisreis. De
volgende dag is het Zeeuwse schip, met 36 man aan boord, ten noorden van het
eiland Anguilla onder vuur genomen door de Britse ootlogsbodem Seaford, en
opgebracht naar het eiland Antigua. Daar werd de lading (tijst, indigo, tabak,
suiker en koffiebonen) verzegeld en de kapitein ondervraagd over de herkomst.
Vervolgens is een procedure aangespannen voor de Britse raad van admiralireit
in Saint John’s. Die verklaarde op 29 juli schip en lading vtij, waarna het op 10
augustus kon vertrekken. De extra kosten door het opbrengen en het opont-
houd kreeg de MCC niet vergoed. Op 10 oktober 1777 arriveerde de Watergeus
eindelijk in Middelburg,

De oorzaak van dit incident moet gezocht worden in de houding van de Repu-
blick ten aanzien van de vrijheidsstrijd in de Amerikaanse kolonies. Via de vrij-
haven Sint-Eustatius — officieel neutraal net zoals de Republiek — wisten de
Amerikaanse opstandelingen zich onder meer van wapens uit Europa te verze-
keren, wat de Britten een doorn in het oog was. Al in 1774 hadden zij alle mili-
taire goederen aan boord van schepen tot contrabande verklaard, die ze moch-
ten opspoten en in beslag nemen. In maart 1775 besloot de Staten-Generaal tot
ecn embargo op de uitvoer van contrabande, scheepsbehoeften en kleding naar
de Amerikaanse kolonies, met een toename van de sluikhandel als gevolg. De
gouverneur van Sint-Eustatius garandeerde echter voortz etting van de handel,
wat een beslissende factor zou blijken te zijn voor het verloop van de Ameri-
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kaanse vrijheidsstrijd. Op 4 juli 1776 riep het continentale congres de onafhan-
kelijkheid uit. Toen vier maanden later het schip Andrea Doria, dat de vlag van
het congres voerde, de haven van Sint-Eustatius binnen liep, liet de gouverneur
saluutschoten afvuren. Daarmee erkende hij, als eerste ter wereld, in feite de
Amerikaanse natie. Dit tot woede van de Britten, die hevig protesteerden. Dat
was de toestand toen Chatelains schip werd opgebracht. De verhoudingen tus-
sen beide staten verslechterden, en leidden in december 1780 tot het uitbreken
van de Vierde Engelse Oorlog. In februari 1781 veroverden de Britten Sint-
Eustatius, wat ze in november weer kwijt raakten aan de Fransen.

Baljuw

Wat de herkomst van Adriaan Chatelain betreft, hij is in Sint-Annaland gedoopt
op 25 december 1740. Hij was een van de acht kinderen van Francois Christof-
tel Chatelain, geboortig van Bergen op Zoom, en van de boerendochter Maria
Heijboer. Adriaans vader was ooit kapitein op een brik, en in het Thoolse dorp
chirurgijn en lid van het dorpsbestuur, Hijj zelf trouwde rond 1770 met Elisa-
beth Pick, die hem twee dochters schonk. Het gezin woonde in Middelburg,
waar het een huis bezat nabij de Commerciewerf aan de zuidoostkant van de
stad. In het najaar van 1785 verhuisde Chatelain naar zijn geboortedorp, waar
hij was aangesteld als baljuw en dorpssecretaris van de ambachtsvrouwe Van

t

St. Annaland — Haven

Adrigan Chatelain woonde in Sint-Annaland waarschijnlijk aan de zuidkant van de baven, of net in
de Vvorstraal.
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Wassenaer-FHuygens. Lang bekleedde hij deze functe niet, want al op 23 sep-
tember 1787 overleed Adriaan Chatelain. Zijn weduwe hertrouwde in het vol-
gende jaar met Marinus Nieswander, een neef van haar eerste marn.

Chatelain was vermogend, zo blijkt it de voor de weeskamer — ten behoeve
van zijn twee minderjarige dochters — opgemaakte inventaris van zijn bezittin-
gen. De waarde beliep ongeveer 47.000 gulden. Hij bezat, naast het huis in Mid-
delburg, in Sint-Annaland twee huizen en een schuur "aan de kaaije’, ruim 58
gemeten (bijna 20 hectare) land, drie paarden, vier kocien en rwee tijtuigen. Ook
had Chatelain een aandeel in de MCC, maar dat was nog maar 180 gulden waard
van de oorspronkelijke 3000 gulden.

Weerstand
Met name in Groot-Brittannié kwam er in de tweede helft van de achrtiende
cenw steeds meer weerstand tegen slavenhandel en slavernij. De tegenstanders
werden abolitionisten genoemd. Hun invloed resulteerde erin dat de Britten in
1807 de slavenhandel verboden, vier jaar nadat Denemarken de slavernij als
eerste Europese natie had afgeschaft.

Daaraan droeg zeker ook een incident bij met het slavenschip de Zong, zoals de
Britten de Zorg noemden die ze van kapitein Jan Wilton hadden gekaapt. De
latere Britse eigenaar liet in augustus 1781 met 442 slaven (het dubbele aantal
van wat gebruikelijk was) en maar zeventden bemanningsleden aan boord de
oversteek maken van Ghana naar Jamaica. Toen er gebrek ontstond aan voedsel
en drinkwater — en al 67 slaven door ziekte waren overleden — zette de beman-
ning op volle zee simpelweg zo’n 130 = g : '
slaven overboord. Uit paniek sprongen
ook nog tien negerslaven zelf de zee
in. De redenatie was dat de bemanning
gerechtigd was om cen deel van de
lading (want zo werden ook slaven
beschouwd) overboord te zetten als
dat nodig was. De cigenaren claimden
de verloren slaven bij de verzekerings-
maatschappij. Die weigerde uit te beta-
len, maar ze werd in de daarop aange-
spannen rechtszaak in her ongelijk ge-

Jaarljjks op 1 juli is er een herdenkeing bij bet
Slavernipmonument op de Balans in Middelburg.
Het knnstwerk van Hedi Bogaers is in 20035
geplaatst.
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steld. Dit zorgde voor veel ophef onder de tegenstanders van de slavernij, ook
in het Britse parlement.

Onder druk van de Britten — die anders weigerden de in de Franse tijd bezette
Nederlandse kolonies terug te geven — kondigde souverein vorst Willem I in
juni 1814 een verbod af om met Nederlandse schepen negers van de kust van
Afrika naar Amerika te brengen. Dat trof maar een deel van de slavenhandel,
want binnen het Caribisch gebied kon deze gewoon doorgaan. Willems besluit —
waarbij dit jaar in ons land en in Zeeland uitgebreid is stilgestaan — betekende
twee eeuwen geleden niettemin een eerste stap op de weg naar totale afschaffing
van de slavernij binnen het koninkrijk. Het verbod werd in 1818 vastgelegd in
een wet. In 1860 verdween de slavernij in Nederlands-Indig, drie jaar later in
Suriname en op de Nederlandse Antillen. Elmina en de andere Nederlandse
bezittingen (de WIC bouwde 28 forten) op de West-Afrikaanse kust zijn in 1872
aan de Britten verkochrt.
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