GEVALLEN EN GEBROKEN.
SLACHTOFFERLIJST AANGEVULD

door Wally Blaas en Kees de Koning

Dit najaar is het 65 jaar geleden dat er voor het zuidelijke
deel van ons land een einde kwam aan de Tweede We-
reldoorlog. Het merendeel van de bewoners van Tholen
verbleef op dat moment, als gevolg van de inundatie door
de Duitsers, elders. Voor een groot aantal kwam de be-
vrijding dan ook pas in mei 1945. De geschiedenis van
onze streek in de oorlog, en met name de slachtoffers die
vielen, legde de heemkundekring vier jaar geleden vast
in het boek ‘Gevallen en gebroken’. In dit artikel geven
we aanvullingen die ons sindsdien bereikten. Het verhaal
van de oorlog lijkt nooit af.

De gedwongen evacuatie van duizenden Tholenaren, hun
spreiding over het hele land, maakte dat mensen elkaar tijde-
lijk uit het zicht verloren. En dat gemeentelijke overheden
onkundig bleven van gewijzigde omstandigheden van hun
inwoners. Wat die elders in het land overkwam, was vaak
nauwelijks buiten de familiekring bekend. En dan waren er
ook nog de binnenschippers. Een groep die door het land
‘zwierf’, eveneens buiten het gezichtsveld van de dorpsge-
meenschap waartoe ze behoorden. Zo kon het gebeuren dat
er slachtoffers vielen waarvan zovele tientallen jaren later
bijna niets bekend was.

Al op de avond van de presentatie van ‘Gevallen en
gebroken’ kregen we de eerste aanvulling. Wim Bijl uit Tho-
len had een rouwkaartje bij zich van een omgekomen meisje
uit Scherpenisse: bakkersdochter Johanna Maria Anemaet,
die op 11 april 1945 in Goes is overleden. Het gezin Ane-
maet was geévacueerd in Colijnsplaat op Noord-Beveland.
Van een eind buiten het dorp werd bijna dagelijks geschoten
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richting het nog door de Duitsers bezette Schouwen-
Duiveland, en dat vuur werd ook beantwoord. Op een kwade
dag viel er een granaat in de Voorstraat, waar de zevenjarige
Jootje Anemaet (in juni zou ze acht zijn geworden) met haar
vriendinnetje Greetje van der Weele touwtje aan het springen
was. Beide meisjes raakten zodanig gewond dat ze het, hoe-
wel overgebracht naar het ziekenhuis, niet overleefden. Ze
zijn onder één grafsteen begraven.

De broers Cornelis Frederik Hout en Johannes Hout zijn
in de polder bij Kattendijke op Zuid-Beveland op een mijn
gelopen bij het verzamelen van brandhout. Dat was de con-
clusie nadat op 13 november 1944 hun uiteengereten licha-
men waren aangetroffen. Niemand heeft het ongeluk zien
gebeuren. Kees en Jan, respectievelijk bijna 24 jaar en 17
jaar oud, woonden met hun ouders en jongere zus Saar tijde-
lijk bij mensen in de Wilhelminapolder. Dit omdat hun schip,
de motortjalk Nooitgedacht, zware schade had opgelopen bij
een beschieting door Engelse vliegtuigen. Het schip lag, met
andere, bij Wilhelminadorp in het kanaal naar het Goese Sas.
Zo kort na de bevrijding werd daar geregeld scheepvaart- en
wegverkeer vanuit de lucht onder vuur genomen. Bij de be-
schieting was schippersvrouw Jacoba Hout-van ’t Veer ge-
wond geraakt, waarna ze met paard en wagen naar het zie-
kenhuis in Goes was gebracht. Ook het beschadigde schip
was daarheen gesleept. Zowel de ouders als de beide zonen
zijn in Stavenisse geboren, maar het schippersgezin had zijn
domicilie in Terneuzen.

Bram Smits tekende het verhaal enkele jaren geleden op uit
de mond van de zus van beide omgekomen mannen. Zij ver-
telde dat Kees tijdens de bezetting op een ander schip voer,
en bij een beschieting op de Westerschelde door het oog van
de naald was gekropen. Vervolgens kwam hij bij zijn ouders
aan boord. Jan was tijdens de oorlog nog een tijd ondergedo-
ken geweest. Op zijn zeventiende verjaardag kwam er een
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einde aan zijn leven. De mannen zijn in Wilhelminadorp be-
graven. Hun ouders kwamen de slag van het verlies van de
beide zoons nooit te boven.

Nog een slachtoffer uit de schipperswereld is Boukje Dorst-
Spijker uit Stavenisse. Zij werd, voor de ogen van haar
dochter, doorzeefd met kogels toen ze samen via de loop-
plank hun zeilschip Maria Cornelia ontvluchtten voor een
naderend vliegtuig. Het schip lag op zondag 28 mei 1944,
met een aantal andere, afgemeerd aan een kanaaldijk bij Kla-
zienaveen (gemeente Emmen). Tevoren was het door de
Duitsers gevorderd voor twee reizen. Eerst om witte steen
voor een vliegveld van Spijk naar Havelte (of Huffelt) te
brengen, en vervolgens pakken stro naar Coevorden. Op de
bewuste dag kwam plots een geallicerd vliegtuig laag over
het kanaal en beschoot de 55-jarige schippersvrouw en haar
21-jarige dochter. Boukje werd getroffen en viel voorover
neer. Haar dochter — die ons het verhaal vertelde — bleef on-
gedeerd, evenals schipper Cornelis Dorst die zich in het ruim
aan het wassen was. Er zijn die
dag meer schepen op het kanaal
beschoten, en ook treinen in de
omgeving. Getrokken door het
motorschip van Bram Verburg
uit Sint-Maartensdijk is de Ma-
- ria Cornelia — met aan boord de
overledene in een kist gemaakt
~ door een jongelingsvereniging —
‘naar Kampen gebracht en daar
vandaan in konvooi met een
Duitse sleepboot richting Dor-
drecht. Onderweg op de Waal is
_ bij een beschieting het schip van
~ Dorst beschadigd, met als ge-
~ volg dat de kist door het ruim
B. Dorst-Spijker. dreef. Mevrouw Dorst is op 2
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juni in Dordrecht begraven. Haar overlijden is door het mi-
nisterie van sociale zaken aan de burgemeester van Stavenis-
se gemeld. De gemeentearchivaris trof de betreffende brief
aan in het archief en bracht ons op het spoor van dit burger-
slachtoffer.

Ook Marijnus Boone is ons door de gemeentearchivaris
aangereikt. Hij was distributieambtenaar, afkomstig uit Vlis-
singen, en woonde met zijn vader in de Weststraat in Scher-
penisse. Boone overleed op 13 april 1945 in het ziekenhuis in
het Duitse Gevelsberg, 23 jaar oud. Mogelijk was hij in die
plaats tewerkgesteld. Zijn graf bevindt zich op het ereveld
Diisseldorf-Oberbilk.

Door een toevallig gesprek met mevrouw Westerweel in
Sint-Maartensdijk kwam onlangs het verhaal van Elizabeth
Cornelia Gijzeling-Beeke aan het licht. Deze Smurdiekse
was, na de inundatie, met haar familie sinds juni 1944 geéva-
cueerd in de Mariéndonkstraat in Elshout bij Drunen. Uit
gegevens van het streekarchief Land van Heusden en Altena
blijkt het volgende. Vanaf 27 oktober 1944 vielen in Drunen
en Elshout granaten van de geallieerden. Zij beschoten de
Duitsers die zich achter het afwateringskanaal Den Bosch-
Drongelen hadden teruggetrokken om de Maasbrug bij Heus-
den te verdedigen. Op zaterdagmiddag 4 november begon de
Britse 51%° Highland divisie een groot offensief waarbij vier
uren lang hevig werd geschoten. Daarbij zijn 70 woningen
vernield en nog eens 800 gebouwen zwaar tot licht bescha-
digd. Maar ook vielen er onder de inwoners 35 doden en vele
gewonden. Eén van de slachtoffers was de 65-jarige Betje
Beeke. Zij zou, zittend op een stoel in haar woning, door een
granaatscherf zijn getroffen. De schoonmoeder van mevrouw
Westerweel, eveneens daar geévacueerd, noteerde het voor-
val in haar dagboek. Haar man werd geroepen om, als dorps-
genoot, te helpen bij de begrafenis.
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Ten aanzien van verschillende in ‘Gevallen en gebroken’
genoemde slachtoffers is méér informatie over de omstandig-
heden aan het licht gekomen.

Charles Jean Joseph Beaudoux uit Tholen bijvoorbeeld,
blijkt uit een verklaring die zijn vader na de oorlog heeft af-
gegeven, een Engelandvaarder te zijn geweest. De student
probeerde twee keer tevergeefs Engeland te bereiken. De
eerste keer via de Noordzee, later over land via Belgi€ en
Frankrijk. Daarbij is hij in augustus/september 1942 gearres-
teerd in de buurt van Dijon en uiteindelijk via kamp Amers-
foort en het concentratiekamp Sachsenhausen in Oranienburg
terecht gekomen waar hij in november 1943 overleed. Deze
informatie kregen we van Piet Rodenburg, werkzaam bij de
stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort.

Ook over Jan Jacob Geluk uit Den Haag, geboortig van
Tholen en in april 1944 omgekomen in het kamp Natzweiler,
wist Rodenburg meer te vertellen. Geluk was aangesloten bij
de in de illegaliteit opererende Communistische Partij Neder-
land en werkte mee aan het illegale blad De Waarheid. Hjj is
in juli 1941 in Amsterdam gearresteerd, zat achtereenvolgens
in de gevangenis Weteringschans en het ‘Oranjehotel’ in
Scheveningen. Na zijn veroordeling is hij via Amersfoort en
Buchenwald in Natzweiler gekomen.

Over Pieter van Hemert uit Sint-Maartensdijk wist Roden-
burg eveneens meer te vinden. Hij blijkt, met 532 anderen,
op 16 mei 1944 te zijn opgepakt bij een razzia in onder meer
Sliedrecht, Giessendam, Hardinxveld, Sleeuwijk, Werken-
dam en de Biesbosch. De hele groep is per trein naar het
kamp Amersfoort bij Leusden gebracht. Uit dit kamp gingen
begin juli 728 gevangenen op transport naar het werkkamp
Schophau. Van Hemert was daar bij, zat later ook in een
kamp bij Lippendorf en overleed uiteindelijk in februari
1945 in Peres bij Bohlen.

Nederlanders die de kant van de bezetter kozen, waren even-
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min hun leven zeker in de oorlogsjaren. Neem de in 1902 in
Sint-Annaland geboren Adriaan Cornelis Scherpenisse, die
samen met een broer molenaar was in Arkel waar het gezin
in 1927 naartoe was verhuisd. Hij sloot zich aan bij de NSB
en vertrok, ongehuwd, in november 1941 vanuit Oldenzaal
naar de Oekraine om er als zogenaamde oostboer een boerde-
rij te gaan beheren. Van familie
hoorden we het verhaal dat Scher-
penisse op een gegeven moment,
waarschijnlijk tegen het einde van
de oorlog, met paard en kar is ge-
vlucht naar het westen om te probe-
ren thuis te komen. Vermoedelijk
in de buurt van de Poolse grens
wilde een partizaan hem dwingen
de twee schapen af te geven die hij
op zijn kar had. Scherpenisse trok
zijn vuurwapen, beide mannen
schoten tegelijk en werden dodelijk
getroffen. Wanneer en waar dit pre-
cies is gebeurd, en waar Arjaan
Scherpenisse is begraven, is niet 4-C Scherpenisse.

bekend.

In het boek ‘Het geslacht Rytsebil” noemt H.J. Rijstenbil drie
leden uit één gezin die door oorlogsomstandigheden zijn om-
gekomen. Het betreft kinderen van caféhouder Stoffel Rijs-
tenbil uit Oud-Vossemeer, die in 1938 in Bergen op Zoom
een groentehandel begon en deze enkele jaren later in Sche-
veningen voortzette. Zijn zonen Marines Abraham Rijsten-
bil en Anthonie Christoffel Rijstenbil zijn in Duitse krijgs-
dienst aan het oostfront in Rusland gesneuveld. Marines op
21-jarige leeftijd in 1943, Anthonie als 20-jarige op 4 maart
1944. Twee van hun zussen zijn in Zuid-Duitsland beland en
naar huis komen vluchten toen het voor de nazi’s de verkeer-
de kant op ging. De jongste, Johanna Neeltje Rijstenbil,
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overleed na de bevrijding, op 2 december 1945 in Den Haag
aan de gevolgen daarvan. Ze was 20 jaar oud.

De Poortvlietse winkelier Leendert Cornelis Slings, die zijn
winkel door de economische crisis had moeten sluiten, ver-
huisde in juni 1941 naar Kortgene. Daar werkte hij als amb-
tenaar op het arbeidsbureau en werd in september 1943 voor
de NSB burgemeester van die gemeente, melden A.J. Barth
en A.L. Kort in hun boek ‘Tussen isolement en ontsluiting’.
Een jaar later vluchtte Slings van het eiland, om in februari
1945 waarnemer te worden in Krimpen aan de Lek. Daar was
de eigenlijke burgemeester ondergedoken. Slings voerde sa-
men met de politie controles uit. Toen hij op 12 april 1945
twee fietsers wilde aanhouden om te kijken wat die vervoer-
den, werd hem dat fataal. De twee waren namelijk verzets-
mensen die wapens van een dropping bij zich hadden. Om
aan arrestatie te ontkomen schoten ze Slings neer en sloegen
op de vlucht. De 52-jarige burgemeester overleefde het niet.
Hij is enkele dagen in een café opgebaard en in het dorp be-
graven. Het voorval wordt door Henk Klip beschreven in het
boek ‘Krimpen aan de Lek in de Tweede Wereldoorlog’. Hij
vertelt daarbij ook, dat in Krimpen veel inwoners uit angst
voor represaillemaatregelen van de Duitsers zijn ondergedo-
ken of gevlucht. Maar een vergeldingsactie is uitgebleven.

Uitvoerig is in ‘Gevallen en gebroken’ ingegaan op de lucht-
oorlog en de vliegtuigen die op en om Tholen en Sint Phi-
lipsland zijn neergekomen.

Van de Lancaster bommenwerper van het 635° squadron van
de RAF die op 12 mei 1944 in de Witte Tonnen Vlije bij Sta-
veniss is neergekomen, is in het boek alleen de omgekomen
navigator C.S. Flint genoemd. Paul Liefting uit Bergen op
Zoom wist ons de overige bemanningsleden te noemen. Op
de gevangen genomen Canadese sergeant A.L. Johnstone na,
verloren ze bij deze crash allemaal het leven. Het lichaam
van de piloot, de 25-jarige Nieuw-Zeelander David Came-
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Een geallieerde luchtfoto gemaakt op 17 november 1944 toont Oud-
Vossemeer vanuit het noorden gezien. (Collectie J. van Doorn, Sommels-
dijk).

ron Stewart, is bij Goes geborgen en in Kattendijke begra-
ven. De anderen waren Engelsen: boordwerktuigkundige
William Bronwhill May, radiotelegrafist Kenneth William
Fishwick en de schutters Clifford Passingham en Dennis
Roland Mussett.

De verkoolde staartschutter in de Stirling die op 2 maart
1943 in de Muijepolder bij Sint-Maartensdijk viel, kan vol-
gens Liefting niemand anders zijn dan de 21-jarige Welsh-
man John Haydn Jones van het 15% RAF-squadron. Hij is
het enige bemanningslid dat als vermist werd opgegeven.

Bij de in het boek beschreven bombardementsvlucht naar
Krefeld in de nacht van 21 op 22 juni 1943 zijn vier toestel-
len van het 429° squadron van de Canadese luchtmacht bo-
ven ons land neergeschoten. De slachtoffers die wij hebben
genoemd (Calder, Lown, Rhodes, Sieffert en Wood) en die
in een gezamenlijk graf in Bergen op Zoom rusten, vormden
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de bemanning van een Wellington die bij Oudenbosch neer-
kwam. Liefting wees ons op deze pijnlijke vergissing. Hij gaf
ons de namen door van de mannen die het exemplaar beman-
' den dat bij Goes werd neergeschoten en voor
de kust van Stavenisse in zee terecht moet
-+ zijn gekomen. Namen die zijn bevestigd door
Greg Kopchuck uit Canada die onderzoek
deed naar deze crash omdat een oom van hem
- aan boord was. Kopchuck heeft een website
gemaakt over het 429° squadron
(www.429sqn.ca). De omgekomen beman-
ningsleden zijn de 24-jarige navigator John
Kopchuk, bommenrichter James Patrick
Gallery O’Reilly, de 19-jarige radiotelegra-
fist Casimir Frank Orlinski, William Geor-
ge Parkinson, en de piloot Ernest Alexan-
der Star. De levenloze lichamen van
) - O’Reilly, Kopchuk en een niet geidentificeerd
J. Kopchuk. derde bemanningslid (Kopchuk denkt dat dit
Par-kinson was) zijn in een bootje aangespoeld op Zuid-
Beveland in de buurt van Wemeldinge. Ze zijn in Vlissingen
begraven. Daar ligt ook Orlinski, die eveneens aanspoelde.
Eén lichaam is nooit gevonden.

Over een aantal gesneuvelde Duitse militairen ten slotte kre-
gen we gegevens van militair historicus Johan van Doorn uit
Sommelsdijk.

Deze vulde aan dat, tegelijk met twee Armenen, op 9 sep-
tember 1944 in Stavenisse de 30-jarige matroos Wilhelm
Dalitz is omgekomen. Hij is eveneens in Dordrecht begra-
ven, en later overgebracht naar de Duitse begraafplaats in
Ysselstein.

In Ysselstein liggen verder twee militairen die eerst in Ber-
gen op Zoom waren begraven. Het betreft de 18-jarige grena-
dier Albin Stoklosa van het 743° grenadierregiment die op
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24 juni 1943 ‘bij Tholen’ is gesneuveld. En de 23-jarige
Ernst Keck, die radiotelegrafist was bij het Maasflottielje.
Hij kwam op 23 september 1943 om bij Stavenisse, waarna
zijn lichaam vermoedelijk aanspoelde bij Oud-Vossemeer.
Ten noorden van het dorp, aan de Eendrachtdijk tussen het
stoomgemaal in de Hikkepolder en het landbouwhaventje in
de Hollaerepolder, vond A.J. Gunst op 5 juli 1943 het li-
chaam van de 40-jarige matroos Friedrich Schwerin. Het is
naar de schuur van de Hikkehoeve van de familie Gunst ge-
bracht en daarna naar het lijkenhuisje op de algemene be-
graafplaats. Een dag later is Schwerin naar Bergen op Zoom
vervoerd, vond archivaris Van den Kieboom in het archief.
De matroos was zes dagen eerder bij een oefening verdron-
ken in de Eendracht ter hoogte van het Schenkeldijkje, toen
een kleine boot omsloeg waarin hij zat. De militair ligt nu in
Ysselstein begraven.

Van Doorn meldde ons een twaalftal militairen die op of om
Sint Philipsland zijn omgekomen. Twee van hen in Anna
Jacobapolder, namelijk de 22-jarige soldaat eerste klasse Al-
fred Podack van het 743° grenadierregiment op 9 augustus
1943. En de 30-jarige kapitein Rudolf Gemeroth van het
luchtmachteskadron Udet op 14 oktober 1943. Beiden wer-
den in Bergen op Zoom begraven. Op laatstgenoemde datum
waren er luchtgevechten, want er stortte toen ook een vlieg-
tuig neer in de Rovershoek nabij het gemaal te Poortvliet.
Heel wat Duitsers zijn in het Zijpe om het leven gekomen,
waarbij ons niet bekend is of dat aan de Sint Philipslandse of
de Schouwse kant van dit vaarwater was. Van Doorn noemt
de 29-jarige grenadier Heinrich Noltze van het 743° grena-
dierregiment op 4 oktober 1943, de 32-jarige marineman
Wilhelm Hartmann op 30 januari 1944, de bootsmaat Otto
Reidemeister op 2 november 1944 en de 31-jarige flottielje-
commandant Wilhelm Clausen op 5 november 1944 (pas op
10 januari geborgen). De eerste twee zijn destijds in Bergen
op Zoom begraven, Reidemeister in Dordrecht en Clausen in
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Rotterdam. Er waren nogal eens beschietingen vanuit de
lucht op schepen. Vermoedelijk was dat ook de oorzaak van
het omkomen van vijf militairen op het Zijpe op 11 septem-
ber 1944. Want diezelfde dag is aan de noordkant van Tholen
Marinus Potappel door Engelse jagers onder vuur genomen
en dodelijk getroffen. De gesneuvelde marinemensen waren
de 21-jarige matroos Manfred Watzlawik en de bootsmaten
Egon Weigert, Herbert Lehmann, Rudolf Streifinger en
Edmund Zender, respectievelijk 21, 19, 23 en 20 jaar oud.
Alle vijf zijn in Dordrecht ter aarde besteld.

Ten aanzien van de Junker die van 10 op 11 mei 1941 in de
Uiterst Nieuwlandpolder bij Sint-Maartensdijk neerstortte, is
er ook meer duidelijkheid over de bemanning. Die heeft het
toestel voor de crash verlaten, de mannen zijn waarschijnlijk
in de Noordzee of de Oosterschelde terecht gekomen en ver-
dronken. De piloot was Kurt Iller (en niet Miller, zoals in
‘Gevallen en gebroken’ staat), de anderen Werner Griese,
Karl Schlicht en de 21-jarige marconist Simon Anton
Oberdorf. De lichamen zijn nooit gevonden.

Ten slotte blijkt de bij een luchtgevecht op 31 januari 1944
boven Sint Philipsland omgekomen piloot Theodor Hor-
wick te heten (in ‘Gevallen en gebroken’ noemen we hem
Horwich). Hij was 22 jaar oud, is eerst in Bergen op Zoom
begraven en ligt nu in Ysselstein.

Zo dienen zich steeds weer nieuwe feiten aan over de oorlog
op en om Tholen en Sint Philipsland. Aanvullingen blijven
altijd welkom.

Recent bij Omroep Zeeland gepubliceerde filmbeelden,
waarschijnlijk gemaakt door fotograaf Willem Cornelisse,
geven het antwoord op de vraag tot welk onderdeel de Cana-
dezen behoorden die Tholen op 30 oktober 1944 bevrijdden.
Het aan de Schotse muts van één van de militairen bevestig-
de insigne is dermate groot, dat er volgens historicus Johan
van Doorn geen twijfel mogelijk is: het moet om de Manito-
ba Dragoons gaan.
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