BELEGISCHE. IWLUCHTELINGEN QP
THOLEN EN SINT PHILIPST.AND

doot Fred van den Kieboom

De moord op de troonopvolger van Oostenrijk-Hongarije, aartshertog
Frans Ferdinand van Oostenrijk, op 28 juni 1914 in Sarajevo was de direc-
te aanleiding voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Dit werd
gevolgd door een Habsburgs ultimatum aan het koninkrijk Servié. Door
het bestaan van allerlei bondgenootschappen werd het conflict al snel
verspreid over de gehele wereld. Precies één maand later viel Hongarije-
Oostenrijk Servié binnen. En bondgenoot Duitsland viel enkele dagen
later Belgi€, Luxemburg en Frankrijk aan.

Op 4 augustus overschreden de Duitse troepen de Belgische grens en meteen
daarna zochten veel vreemdelingen een goed heenkomen. Voornamelijk Duit-
sers en Qostenrijkers staken de grens over om naar hun vaderland terug re kun-
nen keren, of om in Nederland het verloop van de oorlog af te wachten. Veel
nationaliteiten trokken door Zeeland op weg naar hun vaderland.

Door de snelle loop van de gebeurtenissen waren veel van de vreemdelingen
niet voorbereid op deze reis en stonden vervolgens hulpeloos bij de stations. Al
snel ontstond er aldus een behoefte om deze vreemdelingen te helpen. In het
begin bestond de hulp nog voornamelijk uit het verstrekken van inlichtingen.
De geotganiseerde hulpverlening was in die eerste weken in handen van dames-
comités.

Naarmate de strijd vorderde, en de opmars van de Duirsers eveneens, zochten
steeds meer Belgische gezinnen een goed heenkomen. In de eerste weken was
het voornamelijk de beter bemiddelde bevolking die naar Zeeuws-Vlaanderen
en de steden op Walcheren trok, maar al snel nam de vluchtelingenstroom toe
en daarmee ook de behoefte aan hulpverlening,

In meerdere plaatsen werden de genoemde vluchtelingencomités opgericht en
eind augustus zelfs al een provinciaal comité onder leiding van de uit Tholen
atkomstige jhr. Eduard de Casembroot (vader van de latere commissaris van de
koningin).

De Duitsers trokken redelijk snel op, maar werden hier en daar tijdelijk opge-
houden door de Belgische verdedigingslinies. Op 16 augustus viel Luik en op de
20¢ trokken de Duitse troepen Brussel binnen. De koning en koningin hadden
toen hun zetel reeds verplaatst naar Antwerpen, rond welke stad het Belgische



leger zich had teruggetrokken. De vijand naderde toch langzaam de stad Ant-
werpen. Het kanongebulder kwam steeds dichter bij deze grote stad. Branden
kleurden de nachtelijke hemel rood. Zelfs op Tholen was het kanongebulder
goed te horen en de vetlichte hemel goed te zien. Op 6 oktober kwamtde vijand
binnen schootsafstand van de stad, en het bombardement van Antwerpen be-
gon. Generaal Deguise zei dat iedereen die wilde gaan, mocht vertrekken. Dat
bracht meteen een ware exodus langs de Schelde op gang. De Belgen vluchtten
massaal naar het neutrale Nederland. 550.000 Belgen passeerden in enkele da-
gen de grens met Zeeuws-Vlaanderen, en nog eens 100.000 kwamen vanuit Bra-
bant Zeeland binnen. Velen wilden naar Vlissingen om daar een overtocht naar
het bevriende Engeland te bemachtgen. De wegen in de grensdorpen raakten
overvol met vluchtelingen, die steeds verder noordelijk trokken tot ze bij de
oever van de Westerschelde kwamen. De schepen van de Provinciale Stoom-
bootdienst voeren “afgeladen vol” af en aan. Na de overgave van Antwerpen
kwamen naast de vluchtelingen ook tdenduizenden Belgische en Engelse militai-
ren de grens over. Zij werden direct afgevoerd naar interneringskampen. De
stoomschepen waren op 10 en 11 oktober dan ook uitsluitend beschikbaar voor
de afvoer van deze militairen.
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Stromen van Belgische vinchtelingen rond 9 oktober 1914.



De grootste toeloop vond dus plaats in het zuidelijkste deel van Zeeland. Maar
ook Tholen werd die eerste dagen overspoeld met vluchtelingen. Het eiland
werd voornamelijk gebruikt om Bergen op Zoom te ontlasten van de enorme
toestrooin.

Tholen
Op 31 augustus was er in Tholen sprake van het passeren van het veer door
vluchtelingen uit Belgié. Niet duidelijk wordt uit de stukken wat voor nationali-
teit deze eerste vluchtelingen hadden. Ruim een week later bleek er één gezin
van zes personen in de stad te zijn. Dit gezin van Henti Verbist, diamantslijper
uit Mechelen, werd een week later naar het kamp in Bergen op Zoom gediri-
geerd. Drie weken daarna, op 8 oktober, kwam in Tholen de eerste grote groep
viuchtelingen over de Eendracht. Het plaatselijke comité onder leiding van de
directeur van oestermaatschappij Bona Fides, Pieter Arie de Jong, had de nodige
voorbereidingen getroffen, maar was zeker niet voorbereid op zo'n groot aantal
mensen. Op zaterdag 10 oktober werd het aantal vluchtelingen dat in Tholen
was aangekomen reeds op 3500 personen geschat (meer vluchtelingen dan dat
het inwoners telde op dat momentl). Van dit aantal werden er circa 1000 in de
toenmalige gemeente Tholen ondergebracht, de rest werd doorgestuurd naar de
andere gemeenten op het eiland, maar ook naar Schouwen en Duiveland. Met
alletlei wagens werden vluchtelingen zelfs opgehaald in Hoogerheide, na een
verzock van de burgemeester aldaar.

Zij werden ondergebracht in de Grote Kerk en de bewaarschool aan de Markt.
In sociéteit Non
Semper aan de Vis-
straat werden ze drie-
maal daags gevoed.
Van de "Thoolse’
vluchtelingen waren
er ongeveer 200 vol-
doende "bemiddeld’,
zodat ze konden zor-
gen voor hun eigen
onderdak en onder-
houd. De rest werd
dus door de gemeen-
schap onderhouden.

Daarvoor was een
fonds opgericht,

waarin door particu-  De fof nu toe enige bekende foto met Belgische vinchtelingen op Tholen.
lieren een bedrag van In de sociétest van Non Semper in de 1Visstraat in Tholen warmen ze

1500 gulden was ge- zich bif de fachel.




stort. Na 15 januari 1915 werden de kosten door de gemeente betaald, die daar-
voor rijkssubsidie kreeg. Halverwege november 1914 was het aantal vluchtelin-
gen in de stad al flink verminderd. De kerk en de bewaars chool werden ont-
ruimd, en die vluchtelingen werden in een tentenkamp in Bergen op Zoom on-
dergebracht. Allemaal in één tentenstraat die daar al snel de '"Thoolsche straat’
werd genoemd.

Oud-Vossemeer
Vanuit Tholen kwam op 8 oktober ook hier de eerste groep vluchtelingen aan.
Zij waren vanuit die plaats doorgestuurd omdat de stroom meteen te groot was
voot opvang ter plekke. Hert plaatselijke comité was slechts drie dagen daarvoor
opgericht, maar wist de cerste vluchtelingen wel meteen in de openbare school
te plaatsen. Het enc lokaal werd ingerichr als slaapvertrek en het andere als eet-
en conversatieruimte. Nadat de openbare schoollokalen vol waren, werd ook
een lokaal van de katholieke school in gebruik genomen. Ook dart was echter
spoedig vol, zodat een beroep op de welwillende bevolking werd gedaan om
vluchtelingen in hun huizen op te nemen. In deze plaats kwamen opvallend veel
ondersteuning behoevende vluchtelingen aan. Slechts enkelen konden het zich
veroorloven in het hotel te verblijven. Dankzij de vrijgevigheid van de bevol-
king, die naast geld ook veel levensmiddelen ter beschikking stelde aan het hulp-
comité, heeft deze gemeente geen beroep hoeven doen op rijkssteun. Vanaf 22
oktober nam het aantal vluchtelingen weer snel af, Door het comité was in Ber-
gen op Zoom onderzoek inge-
steld naar de terugkeermoge-
lijkheden. Twee dagen later
konden de schoollokalen al
worden ontruimd. Eind no-
vember waren van de oot-
spronkelijke 360 Belgen nog
maar 30 mensen aanwezig.

In het verslag van het comité
wordt nog speciaal vermeld dat
men tevreden terugkijkt op de
houding van de vluchtelingen.
Er is in Oud-Vossemeer niet
geklaagd over de vluchrelingen.
Zij hielpen vanzelfsprekend
daar waar het nodig was.

Tekening in 1914 door viuchielingen aan de gemeente Oud-
1 ossemeer geschonken it dank voor hun oprang.



Poortvizet

In Poortvliet hield het plaatselijke comité onder leiding van burgemeester Van
Gorsel rekening met de opvang van 50 vluchtelingen. In de avond van 8 okto-
ber kwamen de eerste Belgen vanuit Tholen aan. Van deze eerste 32 werden er
26 in lokalen van de openbare lagere school ondergebracht, en de overigen bij
particulieren. De volgende dagen namen de aantallen echter dusdanig toe dat
alle lokalen van de lagere school in gebruik moesten worden genomen, evenals
een lokaal van de School met de Bijbel, acht woningen, het armhuis en een di-
rectiekeet van het waterschap. Het torale aantal vluchtelingen liep op tot 400.
Dat was acht keer zoveel als waarmee rekening was gehouden. Daarna liep het
aantal weer wat terug. Medio oktober was het aantal 315. Na twintig dagen was
het aantal nog verder afgenomen, zodat de schoollokalen weer ontruimd kon-
den worden en alle vluchtelingen in huizen ondergebracht.

Scherpenisse

Op dezeltde 8 okrober kwamen ook in Scherpenisse de eerste zes vluchtelingen
aan, Ook in die plaats was reeds een vluchtelingencomité opgericht dat de eerste
voorbereidingen had getroffen door een geldinzameling te houden. Deze eerste
Belgen werden de volgende dag aangevuld met nog eens 85 vluchtelingen die
ondergebracht werden in de oude bewaarschool, een kamer boven de gemeen-
tesecretarie, kamers in het gasthuis, de consistorie en schuren van Izak Hage en
Willem Geuze. Ook in het huis van Chr. Hatrtog vonden enkelen onderdak. De
dag daarna kon men niet anders dan de nieuwe vluchtelingen onderbrengen in
de school. Ook in Scherpenisse trokken nog veel meer mensen door het dorp.
Zij kregen brood en koffie bij het dorpshuis.

Sint-Maartensdijk

Zelfs vanuit deze plaats waren op 7 oktober de branden van Antwerpen waar te
nemen. Op 9 oktober kwamen hier de eerste vluchtelingen aan, een 350-tal. Zij
kwamen met wagens, hondenkarren, kruiwagens etc. beladen met allerhande
zaken. De Belgen werden ondergebracht in het gemeentehuis, de lagere school
en de bewaarschool. Daarnaast werden ze ook ondergebracht bij particulieren
en in leegstaande gemeentewoningen. De volgende dag kwam wederom een
grote stroom naar de smalstad toe. Met vijfen wagens kwamen er ca. 250
vluchtelingen aan. Deze werden rechtstreeks naar de kerk gedirigeerd alwaar zij
een slaapplaats vonden. De volgende dag werd een groot deel van deze groep
verder vervoerd naar Stavenisse, waar zij met de boot overgezet werden naar
Schouwen en Duiveland. De rest bleef langere tijd in Sint-Maartensdijk. Een
getal van 112 gegoede Belgen verbleef bij particulieren. De rest verbleef in ruim-
ten die door het gemeentebestuur beschikbaar waren gesteld, en werd driemaal
daags van eten en drinken voorzien.

Op 18 november zijn 143 personen overgebracht naar het kamp in Hontenisse,
de rest bleef zelfvoorzienend in deze plaats.
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Stavenisse

Ook in deze plaats kwamen de eerste vluchtelingen al op 9 oktober aan. Het
plaatselijke vluchtelingencomité stond ook hier onder leiding van de burgemees-
ter, en dit comité kon de meeste vluchtelingen in de lokalen van de openbare
school en de bewaarschool onderbrengen. FEen dertigtal vond onderdak bij de
lokale bevolking. Van de 500 vluchtelingen die in Stavenisse terecht zijn geko-
men, kwamen de laatsten op 14 oktober aan. Heel lang zijn ze niet hier geble-
ven. Ruim een week later, op de 22¢, vertrokken de eerste Belgen al weer naar
Antwerpen. De laatste overgebleven vluchtelingen, zeventien in getal, werden
op 19 november naar het vluchtelingenkamp in Hontenisse overgeplaatst, zodat
de schoollokalen weer snel in gebruik konden worden genomen door de kinde-
renmn,

De wieestoof in Sint-Annaland stond klaar voor de sloop, maar diende eerst nog als onderdak voor
gevluchte Belgen.

Sint-Annaland

In Sint-Annaland kwamen de vluchtelingen later aan dan in de overige plaatsen.
Pas op 10 oktober kwamen de eerste wagens met Belgen vanuit Oud-
Vossemeer aan. De stroom kwam wel meteen goed op gang. Zondag 11 okto-
ber waren er al 235 binnengekomen. Een deel van de vluchtelingen werd met de
boot meteen overgebracht naar Zierikzee. De rest bleef in Sint-Annaland tot
eind okrtober, toen de berichten over een mogelijke terugkeer gunstiger werden.
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De nieuwe inwoners werden in de oude meestoof de Eensgezindheid onderge-
bracht. Dit gebouw was al wel voor de sloop bestemd, maar in verband met de
mogelijke komst van de vluchtelingen was die nog niet uitgevoerd. Gezinnen
konden in dit gebouw eenvoudig in aparte ruimten worden ondergebracht. Het
stenen gedeelte werd ingericht voor de keuken en als slaapplaats voor de oude-
ren en zieken.

Op 29 oktober werden de eerste vluchtelingen met de boot naar Bergen op
Zoom vervoerd, vanwaar zij de thuisreis vervolgden. Uiteindelijk bleven 27
vluchtelingen wél langere tjd, omdat zij (nog) niet naar huis wilden of durfden.

Sint Philipsland

Op dit eiland was geen comité opgericht om noodzakelijke hulp aan vluchtelin-
gen te kunnen geven. Dat is ook de reden dat er geen verslag bewaard is geble-
ven inzake de hulpactiviteiten. De krant biedt daarbij gelukkig wel enige info:
Wel degelijk kwamen ook hier vluchtelingen aan. Op vrijdag 9 oktober werden
de eerste 27 ontvangen. Huisarts Van Eldik zorgde voor de opvang in de open-
bare school. In het staatje van ondersteuning genietende vluchtelingen is op 1
november zelfs sprake van 158 personen.

Naar huis?

Heel lang hebben de ruim 3000 vluchtelingen niet binnen de huidige gemeente-
grenzen van Tholen vertoefd. Ruim een week na de grote exodus bleek de rust
in en rond Antwetpen weet voor een groot gedeelte te zijn teruggekeerd. De
Duitse autotiteiten gaven op 16 oktober toestemming aan de vluchtelingen om
terug te keren. De eersten trokken daarna al weer snel huiswaarts. Hoewel een
groot deel van de Belgen toch verder wilde trekken, werd er van overheidswege
op aangedrongen om huiswaarts te keren. De meeste vluchtelingen gaven daar
gehoor aan, en grote groepen gingen met wagens of schepen richting Bergen op
Zoom van waaruit zij weer verder trokken naar het zuiden. Militairen waren al
rechtstrecks naar interneringskampen overgebracht. Herhaaldelijk werd er bij de
vluchtelingen op aangedrongen om vooral maar weer naar huis terug te keren.
Met name de kosten voor onderstand van de minderbedeelde Belgen begonnen
zwaar te wegen op de schouders van de overheid. Uiteindelijk dienden alle on-
dersteunde vluchtelingen voor 1 mei 1915 onze provincie verlaten te hebben, of
te zijn opgenomen in een opvangkamp. Financieel onafhankelijke Belgen kon-
den wel in Zeeland blijven. Sommigen bleven dus, maar ook zijn er een heel stel
naar Engeland uitgeweken. De laatste vluchtelingen van Oud-Vossemeer gingen
bijvoorbeeld allemaal naar Engeland.
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Maandoversicht van aantallen ondersteunde viwchtelingen

1 nov 1 dec 1 jan 1 feb 1 mut 1 apr 1 met

St.-Annaland 321 34 30 20 20 18 17
St.-Maartensdijk 30z 12 42 53 54 54 -
Oud-Vossemeer 8 6 6 - - - 2
Poortvliet 130 50 58 67 35 - -
Scherpenisse 113 42 27 27 21 21 -
Stavenisse 100 . . - " - .
Tholen 200 77 82 78 78 i 71

St. Philipsland 158 38 = . -

Totaal 1332 239 245 245 208 17 88

Zijn alle vluchtelingen al weer zo snel naar huis teruggekeerd? Nee, dat niet. In
sommige plaatsen bleven de vluchtelingen langer omdat zij zich economisch
wortelden. Zij vonden werk en huisvesting.

In Oud-Vossemeer bijvoorbeeld vestigde zich Ludovicus van Rompaeij. Hij
trouwde met een dochter van K. Luijks uit de Veerweg en is tot 1921 in die
plaats gebleven. Later is hij via een tussenstop in Bergen op Zoom toch nog
naar Belgi¢ reruggekeerd. In 1918 maakte hij voor de nieuwe burgemeester C.\Y.
Snijder een aluminium tabaksdoos met inscripde.

De geinterneerde Belg Ludoricus van Ronpaey, die in 1918 met de 1 assemeerse Pieternelfa Lujjks
bunde, schonk een tabaksdoos aan burgemeester CWV. Suijder van Oud-17ossemmeer.
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Tot slot

Al met al is de invloed van de Belgische vluchtelingen op de geschiedenis van
Tholen niet zo groot geweest. Vrij snel na hun komst is het overgrote deel al
weer huiswaarts gekeerd. De tijd dat ze binnen de gemeentegrenzen vertoefden,
hebben ze zich prima gedragen en zijn daardoor de lokale bevolking weinig tot
last geweest. Van die korte aanwezigheid van de Belgische vluchtelingen zijn
niet veel sporen achtergebleven. Ock de archieven bevatten maar een geringe
hoeveelheid informatie. De meeste vluchtelingen werden niet eens geregistreerd.
Alleen de mensen die onderstand genoten, werden wel allemaal vastgelegd in
verband met het declareren van hun onderhoudskosten bij het rijk. Alle lijsten
met namen van Belgische vluchtelingen zijn in één database ingevoerd en via
www.zeeuwengezocht.nl te raadplegen. Ook de burgerlijke stand bevat niet veel
vermeldingen. In totaal zijn er binnen de gemeenten tien vluchtelingenkinderen
geboren, waarvan één levenloos, en twee Belgen overleden.

Ook persoonlijke belevenissen zijn maar zeer sporadisch bewaard gebleven. In
de *schetsen uit het leven van Gillis Karel Krijger” uit Poortvliet staat een leuke
anekdote. *Zodoende kwamen er ook op Poottvliet Belgische vluchtelingen
(ondergebracht in school). Er waren nogal wat Antwerpenaren bij, die grote
verhalen vertelden over hun achtergelaten huizen en de wijn die ze in hun kel-
der hadden moeten achterlaten. De weinige Poortvlietenaren die toen een fiets
bezaten, waaronder ook Gillis Krijger, besloten toen eens een kijkje in Antwer-
pen te gaan nemen. Het was nogal een bont gezelschap. Ook com Teeuw Kirij-
ger en meester Van Aalten, het hoofd van de christelijke school, gingen mee.
De Belgen bleken inderdaad het één en ander in de kelder achtergelaten [te]
hebben en aangezien men het de Duitsers niet gunde, deden de Poortvlietse
wielrijders zich te goed aan het geestrijke vocht van de Belgische vluchtelingen.
Het was maar goed dat meester Van Aalten nogal nuchter bleek te zijn, anders
was het gezelschap waarschijnlijk niet zonder ongelukken thuis gekomen.’

Bronnen

"Verslag van het Provinciaal Comité tot hulpverleening aan vluchtelingen in
Zeeland, 1915,

Zierikzeesche Nieuwsbode, 1914.

Gemeentearchief Tholen (GAT). Archieven van de verschillende Thoolse hulp-
comités.

GAT. Handschriftencollectie nt. 170, *Schetsen uit het leven van Gillis Karel
Krijger’.



