THE FENS IN EAST-ANGLIA

(van droogmacker Cornelis Vermuyden, 1590-1677)

Dit is 't land van varre

zien, van wolken en wind
de mens in dezen “oek een
speére op een schutteldoek

Dit is 't land van lappen
Juun mee blanwe punpen,
petaoten, plassen sunkerpeén
waer d j’ in kan verupe

Dit is 't land van kenalen
en dulven achter d’ ‘uzen
drains, pompen die kloppe

en macle, dieken en sluzen

Ter strodmt 't brune waeter
van Earith nae Denver en 30
varder nae eeé gestierd van
Forty Foot tot Popham’s Ean

Toen nog slikken en veen
gitzwart, paelik glad
op de schorren pielen

aoltied wild op de pad

Gebukt over ulder schoppen

op de viucht, aerm of gevange
delven V laemiengen en Schotten
de waeterwegen en de wallen

Morren jaeger en visser
tegen 't drodgmacekersplan
brullen liek as tijgers dae
kwam 't vertrampenére van

Het land vogoed drodggeleid
vo gras, ‘aever en vlas vor
akkerbouwer en bierbromwer
vo brodd een pint in een glas

Noe roenken d’r trekkers en
rooimachines, wor iedere roeé
besproeid en untgenut: elk
gemet gewas laete e beviveie

Den kwaaien beéste Kees beroemd
wier in den adelstand verheve,
begrave bie Westminster as

Sir, op Tholen al lank vergete

Arie de Viet
(eerder gepubliceerd in Noe, vojaer 2005).
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